Enquête van de viering van 4 sept 2011
Weet u het nog? In deze viering, waarin de pastoraatsgroep voorging, werd aan u gevraagd om uw ideeën, meningen, vragen en dergelijke met betrekking tot het funktioneren van alles wat er binnen onze geloofsgemeenschap gebeurt, op te schrijven. 
U kreeg toen enig tijd om uw gedachten hieromtrent, op papier te zetten.

Als pastoraatsgroep zijn wij met uw bevindingen aan het stoeien gegaan. Sommige tips, ideeën en vragen konden we meteen aanpakken, zoals het toesturen van de Schakel, het aanbieden van de liturgieboekjes voor aanvang van de viering, het reserveren van parkeerplaatsen voor de vervooerders van ouderen en de pastor, enz. Veel zaken moeten verder worden besproken met de werkgroepen die daarover gaan. Ook zijn er vragen bij die door de locatieraad behandeld moet worden. Een en ander houdt dus in dat we niet snel een antwoord of een verandering op de vraag kunnen uit- en/of doorvoeren. We zitten nu al enige tijd in de voorbereidingen van de drukke feestmaanden, dat voor alle werkgroepen veel werk met zich meebrengt. Daarom zal er vanuit de locatieraad en de pastoraatsgroep meteen in het nieuwe jaar een werkgroepje samengesteld worden die snel met deze enquête aan de slag zal gaan. 
Ook waren en briefjes bij waarmee we niets hoefden te doen maar die ons wel een stimulans gaven én geven, namelijk: “dat alle vrijwilligers zich goed inzetten voor onze geloofsgemeenschap en dat ze daarmee moeten doorgaan. Petje af”. Dat is ook mooi om te horen.
Op de briefjes lazen we ook deze prangende vraag: krijgen we/we willen een 2e priester in onze parochie?  Dan moeten wij u meteen uit uw droom helpen: “nee, dat gaat helaas niet gebeuren”. Er is namelijk een tekort aan priesters, dus iedere parochie heeft er slechts één, wij dus ook.
Heeft u nog vragen, ideeën enz.? Neemt u dan alsnog contact met ons op.
De pastoraatsgroep.

