Met kinderen op weg in de 40 dagentijd naar Pasen! 

Zondag 19 februari Carnaval. Daarna begint de vasten of zoals we het nu ook noemen de 40 dagentijd. Voorbereiding op het Paasfeest. Hoe besteed je daar aandacht aan met je kinderen? 
Op www.geloventhuis.nl vind je ideeën  rond de 40 dagentijd. Suggesties van viertafels, boeken die aansluiten bij het thema, tips hoe je met kinderen kunt vasten. Ook op www.vastenactie.nl zijn suggesties te vinden.  Het groene 2de geloofskoffertje ‘Ga je mee’ voor kinderen van 6 tot 9 jaar gaat over het paasfeest. Verhalen van de uittocht uit Egypte en het leven, dood en verrijzenis van Jezus. Het koffertje is gevuld met oa.; een minikinderbijbel, gebedskaarten, gezelschapsspel ‘In de ban van de farao’ , en een kwartetspel. Ook een tafelkalender voor de veertigdagentijd met iedere dag een tekst, een cd en een handleiding voor ouders. Een toepasselijk cadeau voor kinderen bij de Eerste Communie. Het geloofskoffertje ‘Ga je mee’ is verkrijgbaar bij de boekhandel en de KBS. Katholieke Bijbelstichting.
Een andere mogelijkheid is om in die tijd samen te lezen of te vertellen uit een kinderbijbel. Zo kun je samen met je kinderen in de 40 dagentijd naar Pasen toeleven. 

Pastor T. Jurrius-Kunnen. 
