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Voorwoord 
Is zondag voor u de mooiste dag van de week? Ik denk dat de 
meesten van ons dat zullen beamen, dit om heel verschillende 
redenen.  Ooit nagedacht over de volgende redenen die de Heilige 
Schrift ons geeft?  
1. In het scheppingsverhaal lezen we dat God het LICHT schiep op 

de eerste dag, de zondag. Dat vieren we elke zondag, liefst tezamen 
met de kerkgemeenschap: God wil dan de duistere hoeken van ons 
bestaan verlichten: onze tekortkomingen, ons tekort aan wijsheid, 
onze problemen en twijfels.  

2. Op zondag is onze Heer Jezus Christus VERREZEN uit het graf. 

Komt dan samen bidden om NIEUW LEVEN en hoop in ons wereldje 
vol stress en hopeloosheid.  

3. Op Pinksterzondag is de Geest van God neergedaald op de 

kerkgemeenschap. Bidden we dan vooral op zondag om de 
vruchten van die Heilige Geest : liefde, vrede, VREUGDE. En vraag 
Hem ook om de MOED om al deze goedheid te delen met de 
mensen om ons heen, ook de kinderen. Dat doen we op 
'Kerkproeverij-zondag', maar ook daarna, wanneer ook maar een 
gelegenheid zich voordoet. Geen wonder dat de Bijbel ons 
aanspoort (Hebr.):  "Verwaarloost de bijeenkomsten niet". Jong en 
oud, welkom! Welkom om aldus samen met elkaar en met de Heer 
te bouwen aan een betere wereld.       Pater Ferd Vergeer. MHM. 

 

 
 
 
 
Cursus Katholiek geloof 
Steeds weer zijn er mensen 
die graag wat meer zouden 
weten over het katholieke 
geloof. Soms zijn dat 
katholieken, die hun kennis 
willen opfrissen, of die op 
volwassen leeftijd het 
vormsel willen ontvangen. 
Maar ook is er ieder jaar wel 
een groep van volwassenen 
die erover denkt om 
katholiek te worden, en dat 
meestal ook daadwerkelijk 
doet. Sinds een aantal jaren 
wordt voor hen het 
catechumenaat 
georganiseerd: een 
basiscursus over het 
katholieke geloof. Inleider is 
pastoor Henri ten Have. De 
bijeenkomsten zijn 
maandelijks op 
woensdagavond om  
20:00 uur in de pastorie in 
Wageningen, Bergstraat 17. 
De eerste bijeenkomst is op 
27 september. Thema’s in de 
cursus zijn o.a. de bijbel, de 
Sacramenten, de sociale leer 
van de kerk en gelovig leven 
in de praktijk. Aanmelden kan 
via hwmtenhave@zonnet.nl.

Volgende week in de Salvatorkerk 

Volgende week op zondag 17 september gaat Norbertijn pater 
Bernard Kersten voor in onze kerk. Pater Bernard is al vele jaren zeer 
betrokken bij de Salvatorkerk in Veenendaal en een graag geziene 
voorganger. Een deel van het jaar is pater Bernard in India waar hij 
zich inzet voor kansarme groepen. De projecten richten zich op 
educatief, medisch en sociaal vlak. Pater Bernard vertelt in de 
eucharistieviering inspirerend over zijn ervaringen tijdens zijn 
rondgang langs de vele projecten van ‘Solidair met India’ waar hij 
zeer nauw bij betrokken is. Zondag 17 september zal hij geld 
inzamelen voor een goede huisvesting voor 11 zeer hulpbehoevende   
gezinnen in N.R. Pura op het platteland in de zuidelijke deelstaat 
Karnataka. Tijdens deze Eucharistie zingt ons eigentijdse koor 
Kleurrijk. Komt u dan weer luisteren? Tijd: 10 uur 15. 
Er is crèche en kinderwoorddienst. 



Waarom zij naar de 
kerk gaan 
 
Ieder heeft voor zich zo zijn 
eigen redenen om naar de 
kerk te gaan. Speciaal voor 
deze Kerkproeverij vroegen 
wij onze kerkgangers wat 
hen verbindt met onze kerk. 
 
Charlotte Kamp 
“Dat was best nog 
even nadenken. Je 
hebt het van thuis 
meegekregen, 
maar ik heb er 
ook behoefte aan. 
Als ik enkele weken niet 
geweest ben, gaat het 
kriebelen. Ik mis het contact 
met de mensen bij het 
koffiedrinken en “Het even 
een uurtje stil zijn.” Alles van 
je afzetten en luisteren wat er 
in de preek gezegd wordt. 
Daar kan ik  soms wel en 
soms niets mee, maar het 
geeft wel een richtlijn in je 
leven. Dat is de reden 
waarom ik naar de kerk ga. Je 
doet er inspiratie op om je 
leven vorm te geven.” 
 
Hugo Helmes 
“Als trouwe 
kerkganger ben 
ik gehecht aan 
onze 
Salvatorkerk.  
Ans en ik 
komen uit een traditioneel 
katholiek gezin, waar 
regelmatig de rozenkrans en 
de lofviering meer regel dan 
uitzondering was.  
Dit gevoel van “nestgeur” en 
warmte vind ik  min of meer 
terug in onze kerk. Alhoewel 
de traditie en liturgie is 
aangepast aan deze tijd van 
kerkzijn.  
Mijn uitgangspunt en leidraad 
is het Evangelie, waarbij de 
medemens sterk betrokken is. 
Dit was dan ook de reden dat  
 

ik koos voor het beroep van 
verpleegkundige in het 
ziekenhuis. Bijzonder in de 
laatste periode van het 
ziekteproces van de patiënt 
(terminale fase) mocht ik 
graag naast de patiënt en 
familie staan. In deze 
eindperiode van leven is de 
zieke ‘naakt en puur’ en heeft 
dus niets meer te verliezen. 
Het laatste ‘stukje’ naar de 
Hemel of Hiernamaals,  was 
vaak tastbaar en voelbaar 
voor de zieke als ook voor  
mijzelf.  Dit geldt voor ieder 
gelovig mens of het een 
katholiek of protestant of 
moslim is.  In onze kerk zoek 
ik dan ook de kern van ons 
geloof. Iedere zondag zijn de 
lezingen en overwegingen 
divers. Wat ik fijn vind,  is dat 
door de fusie van de 
kerkgemeenschappen,  
de pastores en (leken) 
voorgangers,  
verscheidenheid brengen in 
inhoud van woord en liturgie. 
Ook de verschillende  koren 
brengen veel muzikale 
variatie  tijdens de vieringen.”                                                 
 
Jan Bosman 
“Ondanks het feit dat ik niet 
gelovig ben kom ik toch 
geregeld naar de kerk. 
Opgevoed in een ‘goed’ 
katholiek gezin voel ik daar 
geen hoge drempel voor. 
Mijn vader was een hoog 
opgeleid intellectueel man, 
maar als ik kritische vragen 
had over geloof en kerk wilde 
hij daar niet op ingaan. Dus 
ging ik mezelf verdiepen in 
religies. Veel gelezen en 
gestudeerd op de grote 
wereldgodsdiensten. Hoe 
meer kennis ik daarover 
verwierf, hoe meer ik 
overtuigd raakte dat er geen 
God is zoals die in de religies 
wordt beschreven.  Mijn 
overtuiging is dat alle religies 
en hun boeken mensenwerk 

zijn. Het meest recente 
voorbeeld is wel de  
Scientology kerk, opgericht in 
de 1950-er jaren.  Google 
maar eens.  
Als je naar de versnippering 
binnen de oude religies kijkt, 
dan zie je dat er na elke 
religieuze oorsprong 
tientallen (hoofd)afsplitsingen 
zijn ontstaan. En wie heeft er 
dan gelijk?  Dan denk ik: 
mensenwerk. Maar ik denk 

ook: van 
nature 
heeft de 
mens 
behoefte 

aan een God. Want wie 
anders kan beslissen over je 
vruchtbaarheid, oogst, 
oorlog, ziekte en dood ?  
Religieuze kunst werd reeds 

in de oudheid 
bedreven, en ook 
bidden, offeren en 
rituelen.  
Net als vandaag de 
dag.  Die behoefte 
aan een God voel ik 

zelf ook. Ik noteerde de 
diverse religies eens in een 
competitie op waarden als 
authenticiteit, discriminatie, 
vreedzaamheid, tolerantie, 
hemelopname, vergevende 
God enz. Dan wint de leer van 
Jezus met kop en schouders. 
(Daarbij zie ik dan even af van 
het Oude Testament en de 
geschiedenis van de Kerk). Als 
ongelovige kan ik me 
helemaal vinden in Zijn leer, 
en probeer die te volgen. 
Daarom ga ik naar de kerk. 
Even een rustig uurtje om te 
luisteren, om na te denken, 
en met vrienden en kennissen 
te praten. En als we na de 
dienst weer huiswaarts gaan 
dan zeg ik tegen mijn vrouw: 
je wordt er alleen maar beter 
van.” 
Meer interviews kunt u lezen 
in ons parochieblad 
TitusBreed 


