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e Zo 8 april 10:15 uur WoCo J. Rademakers / Feniks
e Zo 15 april 10:15 uur WoCo Par. voorgangers 2 Kleurrijk

Zondag 8 april 2018
Jan Rensen, Marie Gijsbers- Faber, Patrick Jansen

e Za7 april
9:00 uur Oud papier brengen
e Di10 april
17:15 uur Gezamenlijke maaltijd (18+)
e Vrij 13 april
18:30 uur Samen delen we de maaltijd (jongerenactiviteit)
e Za 14 april

10:00 uur Spullen brengen Fancyfair

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u
T(0318)512218 E veenendaal@pztb.nl
www.salvatorkerkveenendaal.nl

Facebook: https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/

Kopij hiervoor kunt u mailen aan het secretariaat voor dinsdag
11:30 uur. Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen? Stuur dan
een e-mail naar veenendaal@pztb.nl.

De Paaswake is een belangrijke viering in de katho-
lieke kerk. In de Paaswake wordt de verrijzenis van
Christus gevierd. Het is het feest van licht en water.
Het doopwater wordt gezegend en gelovigen hernieu-
wen de doopbeloften. Het licht van de nieuwe Paas-
kaars wordt aangestoken.

De Paaswake is om het jaar in Veenendaal en Rhenen.
Om het licht van deze viering en het gezegende doop-
water van Rhenen in Veenendaal te krijgen, nam de
pastoraatsgroep een kruik en een kaars mee. Deze zijn
in de viering door priester Van der Salm aan Veenen-
daal gegeven. Na de viering werden het water en het
licht meegenomen in de auto naar Veenendaal om
daar een plek te krijgen op het altaar in onze kerk.
Met dit bijzondere licht werd de volgende dag (Eerste
Paasdag) door pastoor Henri ten Have de Paaskaars in
Veenendaal aangestoken. Ook de Paasviering was een
bijzonder moment. Meer dan driehonderd mensen
waren hierbij aanwezig. Terugblikken op het Paas-
triduiim en de Pasen? Kijk dan op facebook:
https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/

Samen delen we weer de maaltijd op dinsdag 10 april.
U bent welkom vanaf 17:15 uur en om half 6 beginnen
we. Kosten zijn € 5,- p.p. Opgeven mag via de inteken-
lijst op het prikbord in de kerk of via Cisca Groothedde
ciscaroskamp@hotmail.com of 0318-526127. De vol-
gende avond is op 8 mei.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op donder-
dag 10 mei (Hemelvaart) en zondag 10 juni pa-
ter Vergeer wil ophalen in Oosterbeek en
daarna weer naar huis wil rijden.

U krijgt hiervoor een kilometervergoeding.
Mocht u dit willen doen, dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat.
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Naar aanleiding van het gesprek met de pastoor in het najaar van 2017, was hierop onlangs een vervolg. We waren nu zelfs met 11
geinteresseerden. De tijd vloog, maar bleek dan ook te kort om alle vragen te behandelen. Geen nood: pastoor Henri trok zijn agenda
en prikte een nieuwe datum, namelijk donderdag 31 mei. Vragen die langskwamen waren bijvoorbeeld:

* Er wordt in de Bijbel over de Joden gesproken. Hoe komen wij aan de naam “Katholieken”? * Wat is het verschil tussen het Oude en

Nieuwe Testament?

* Wat was de kracht dat Jezus zo bekend werd? * In vele lezingen staat: de gelovigen worden gered. Hoe moet ik dat lezen?
Helaas kwamen we niet aan alle vragen toe. Een veel gehoorde uiting tijdens deze avond was: “Wat weet de pastoor veel en wat een

boeiende verteller!”

Alles werd ook zo goed door pastoor Ten Have uitgelegd. Vindt u dit ook interessant? U bent allen dan van harte

welkom op donderdagavond 31 mei om 19:45 uur in de parochiezaal. Tegen die tijd zal er in de Nieuwsbrief hierover een herinnering

gegeven worden.

Op zaterdag 2 juni houden we
weer een gezellige Fancyfair in
de kerktuin van de Salvatorkerk.
Schrijft u deze datum alvast in uw
agenda?

Als u goed verkoopbare spullen
heeft: wilt u deze voor ons bewa-
ren? Op zaterdag 14 april tussen
10:00 uur en 11:30 uur kunt u uw
spullen brengen. De andere
brengdagen zijn zaterdag 12, 19
en 26 mei (tussen 10:00 u en
11:30 u) en woensdag 9, 16, 23
en 30 mei (tussen 19:00 en 20:00
u). Wij nemen niet alle spullen
aan, omdat sommige spullen niet
goed verkopen, te groot of te ge-
dateerd zijn. Een lijst hiervan ziet
u hiernaast. Voor een goed ver-
koopsucces is het belangrijk dat
de spullen die u brengt er netjes
uitzien. Alvast onze dank hier-
voor!

Grote meubels

Witgoed

(Computer)schermen, tenzij flatscreen
Computers met Vista of ouder
Studieboeken

Knuffels

Petjes

Handdoeken

Ondergoed, sokken

Vieze en/of kapotte kleding, schoenen
Glaswerk (tenzij set)

Serviesgoed (tenzij set)

Videobanden

Gekopieerde dvd’s / cd’s
Bloempotten

Het gebouw is een van de grotere kostenposten.
Daarin willen wij blijven investeren. Daarom is de Fan-
cyfair en uw hulp zo ontzettend belangrijk. Ook vinden
wij het belangrijk om als kerk om te kijken naar onze
naasten. Dit jaar steunen we het Leger des Heils. Niet
alleen financieel, want de spullen die na afloop niet
verkocht zijn, gaan ook naar het Leger des Heils.

Aan de Fancyfair is een Rad van Fortuin en een grotere loterij gekoppeld.
De hele dag zal er een rad draaien. Voor dit rad en de loterij worden op de
dag zelf loten verkocht. Heeft u een eigen bedrijf/zaak of heeft u mensen
in uw netwerk die u voor ons wilt benaderen? Wij zijn op zoek naar (con-
sumptie)goederen, cadeauartikelen, (waarde)bonnen of diensten die wij
kunnen verloten.

In ruil daarvoor maken wij reclame via diverse communicatiekanalen. We
hebben een bereik van meer dan 1500 huishoudens/personen. Voor meer
informatie kunt u een sponsorbrief bij ons opvragen. Ook ongebruikte
spullen die u over heeft, zoals een douchepakket of iets uit uw kerstpakket
dat overbodig is, zijn hiervoor van harte welkom! Het Rad en de loterij be-
droegen vorig jaar samen een derde van de opbrengst! Uw hulp hierbij is
dus zeer welkom!

Voor meer informatie over het meehelpen met de Fancyfair of het brengen
van spullen, kunt u terecht bij de Locatieraad. U kunt hen aanspreken na de
zondagsdienst. U kunt vragen naar: Theo Blom (beheerder), Erika Dupain
(secretaris), Theo Hattink (algemene zaken) of Daniélle van Veldhuizen
(vrijwilligers).

Voor meer informatie over sponsoring kunt u terecht bij

Angélique van Binsbergen of Daniélle van Veldhuizen (aanspreken in de
kerk). Contact via de mail kan ook [rv@pztb.nl.
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Je hebt nog tot aankomende zondag om een nieuwe
naam te bedenken voor het tiener-&kinderkoor. De brie-
venbus om de naam in te doen, staat tot en met zondag
8 april achter in de kerk. Daarna gaat de werkgroep zich
beraden over een nieuwe naam. Op zondag 3 juni (eerst-
komende Gezinsviering) wordt de nieuwe naam bekend-
gemaakt.

Op zaterdagochtend 7 april staat de oud papier container
er weer.

Zondag 15 april is er weer Omgekeerd huisbezoek voor
alleenstaanden die graag de maaltijd met elkaar delen.
Deelname is gratis. Aanvang: 12 uur, parochiezaal.

Voor jongeren in onze parochie wil een aantal ouders in
Veenendaal activiteiten gaan opstarten. De Kathokids is
voor kinderen vanaf 8 jaar (groep 4). Maar hoe leuk, gezel-
lig en bezielend dit ook is, het schreeuwt om een vervolg.
Ben je 12 jaar of ouder (of word je dit jaar 12 jaar), dan ben
je van harte welkom om je aan te sluiten bij de eerste
avond. Samen delen we de maaltijd en luisteren we naar
een mooi verhaal. Er is volop gelegenheid elkaar te leren
kennen en ook om te delen wat jij als jongere graag nog
meer zou willen doen. Omdat we de maaltijd gaan delen,
is het fijn als je ook iets mee wil nemen. Ook mag je een
vriend/vriendin meenemen (neem dan wel iets meer eten
mee, of laat diegene ook iets meenemen). Opgeven mag
bij Daniélle van Veldhuizen via
dmklarenbeek@hotmail.com. Ook jongeren van andere
parochiekerken kunnen zich hiervoor aanmelden. De eer-
ste avond is vrijdag 13 april van 18:30 uur tot 20:30 uur in
de parochiezaal.

Op onze komende bijeenkomst op dinsdag 10 april om
14:00 uur, in het zaaltje Sola Fide aan de Eikenlaan 3,
zal de heer Bernier Cornielje ons vertellen over de mys-
terieuze vrouw Mata Hari. Zij werd in 1876 te Leeuwar-
den geboren als Margaretha Zelle. Haar einde kwam in
1917 in Parijs, door een Franse kogel. Ze werd als spi-
onne gefusilleerd, nu lets meer dan 100 jaar geleden.
Bernier Cornielje leerden we al eerder kennen door zijn
lezingen over de Slag op de Grebbeberg en over Jeroen
Bosch. Hij zal ons ook nu weer op onderhoudende wijze
vertellen over het drama Mata Hari. Met lichtbeelden
en muzikale begeleiding. U bent, ook als niet-lid, van
harte welkom. Er gaat wel een mandje rond voor een
bijdrage in de kosten van een kopje koffie/thee en een
glaasje fris.

Vergeten groenten zijn die groenten die ooit als volks-
voedsel in Nederland bekend waren en verdrongen zijn
door groenten die makkelijker te telen of te bereiden
waren. We zien deze 'vergeten' groenten steeds meer
terugkeren in de schappen van de supermarkt. Ella
Halma vertelt over de herkomst, gebruik en voedings-
waarde van deze groenten en ook over de speciale ge-
zondheidswaarde ervan. De voorlopers van onze groen-
ten zijn de wilde planten. Veel wilde planten zijn eet-
baar en hebben ook nog eens een speciale toegevoegde
geneeskrachtige waarde. Een avond vol handige tips en
weetjes.

De lezing wordt gehouden in Activiteitencentrum ‘Dui-
venwal’, Duivenwal 1 (betaald parkeren tot 20.00 uur).
Inloop vanaf 19.30 uur (de lezing begint om 20.00 uur).
De entreeprijs voor niet-leden en introducés bedraagt
€ 5,00 inclusief 2 x koffie of thee. Meer weten? Susan
Arnts via e-mail: susanarnts@gmail.com.

De Vriendenclub van de barmhartige Jezus or-
ganiseert in de Mariabedevaartskerk van O.L.V.
ten Hemelopneming te Renkum het wereld-
wijde feest van de Goddelijke barmhartigheid!
ledereen is van harte uitgenodigd, Deelname is
gratis. Meer informatie hierover leest u hier.

De Bloesembedevaart is op zondag 15 april 2018
om 15.00 uur in de kerk OLV ten Hemelopneming
te Renkum. Deze bedevaart richt zich op ouders
en schoolgaande kinderen. Kinderen die hun eer-
ste communie doen worden speciaal uitgenodigd.
ledereen brengt een bloesemtak mee. Na een
korte viering in de kerk is er een processie door
het park, dat achter de kerk gelegen is. Dit park
draagt de naam 'Rosarium Mariae'. Centraal staan

daarbij de rozenkransmysterién, die het verhaal
van Jezus en Maria in 20 afbeeldingen vertellen.
De deelnemers leggen daar de bloesemtakken
neer. Na afloop van de processie is er ontmoeting
met koffie en thee. Voor de kinderen is er een fris-

drankje en een prijsvraag met leuke prijzen.
Adres: Dorpsstraat 1, Renkum



https://www.rkactiviteiten.nl/index.php?id=34272&title=Feest_van_de_Goddelijke_Barmhartigheid

