o Elke donderdag 19:00 uur Eucharistie p. Thong Nguyen
e 2017 juni10:15 uur WoCo par. Voorgangers J2 W.b.koor
e Zo 24 juni 10:15 uur WoCo pastor G. Dieteren 2 Kleurrijk

Zondag 17 juni 2018
Gea van de Veeren- van Rensch, Marija Cankov-Djurina

e Zon 17 juni

12:00 uur Omgekeerd huisbezoek
e Vrij 22 juni

19:30 uur jongerenavond Route 54
e  Vrij 29 juni

18 uur Seizoensafsluiting Kathokids

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u
T(0318)512218 E veenendaal@pztb.nl
www.salvatorkerkveenendaal.nl

Facebook: https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/

Kopij hiervoor kunt u mailen aan het secretariaat voor dinsdag
11:30 uur. Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen? Stuur dan
een e-mail naar veenendaal@pztb.nl.

De jongeren van de Salvatorkerk zijn in april bijeen geweest en inmid-
dels staat er weer een nieuwe leuke activiteit op de planning. Deze
wordt georganiseerd door Trees van 't Leven en Sandra Holtslag op vrij-
dag 22 juni bij Sandra thuis. Tijd: 19:30 tot 21:30 uur. Het adres is Enge-
lenweide 7 in Rhenen (let op: dit is in de nieuwbouwwijk tussen de am-
bulancepost en restaurant de Drie Zussen, achter Varenmos-Veenen-
daal). Het thema van de avond is Teamwork! Aanmelden kan bij Sandra
via Sanverbeek@hotmail.com.

De Jongerengroep heeft inmiddels de naam Route 54 gekregen. In mei
hadden we een gesprek met onze collega-jongerengroep On the Road
uit Bennekom. Het leek ons een goed idee dat de jongerengroepen van
de zalige Titus Brandsmaparochie qua naam aan elkaar gelinkt zijn. Het
nummer 54 verwijst naar het huisnummer van de Salvatorkerk.

Alle jongeren binnen de parochie zijn welkom op de activiteiten van
Route 54.

eons\

| 2 TITUS BRANDSMA

Op 29 juni sluiten de Ka-
thokids  samen het
schooljaar af. Deze avond
wordt supergezellig. We
gaan samen eten. Het
zou leuk zijn als iedereen
iets te eten mee wil ne-
men. We verwachten on-
geveer 20 kids. Wij zor-
gen voor drinken. Laat je
even weten wat je mee-
neemt? Let op!, we be-
ginnen om 18:00 tot
20:00uur. Aanmelden bij
Krista (krista@xs4all.nl).
De Kathokids is voor kin-
deren vanaf groep 4.

Wij zijn op zoek naar één of
twee vrijwilligers die 7 a 8
keer per jaar het kerkblad
TitusBreed willen bezorgen
in de wijken Nieuweweg en
Julianastraat. Het gaat om
20 adressen in totaal. Meer
informatie kunt u opvragen
bij het secretariaat.
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Gea van Rensch werd op 20 november 1945 geboren
in Someren. Zij was het 5° kind in een gezin van 8
kinderen. Haar vader was werkzaam als loodgieter.
Jarenlang heeft ze gewoond op de Hatertseweg in
Nijmegen. Net zoals zovele kinderen in die tijd heeft
ook Gea veel kattenkwaad uitgehaald, zoals appels
stelen en van boten afspringen in het Maas-
Waalkanaal. Gea wilde eigenlijk graag lerares worden,
maar dat werd beschouwd als “te hoog gegrepen”
voor een eenvoudige arbeidersdochter en daarom
werd het de verpleegsteropleiding op “Coudewater”
in Rosmalen. Hierna is ze in Den Bosch gaan werken

tot het moment dat het slecht ging met de gezondheid
van haar moeder en is toen thuis gaan helpen. De eerste ontmoeting met Frans van
der Veeren was in de trein van Nijmegen naar Den Bosch. Het was liefde op het
eerste gezicht die verder uitgroeide naar een huwelijk dat zich voltrok op 28 juni
1968. In dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren. Rob op 5 december 1969 en Mark op
10 januari 1971. Frans werkte in die jaren bij de marechaussee en kreeg in 1972 Ede
als standplaats. Om die reden zijn ze van Den Bosch verhuisd naar Veenendaal en
gingen wonen in een flat aan het Zuiderkruis. Regelmatig was hij voor zijn werk een
week op de hei en kreeg Gea de gelegenheid om als “onbestorven weduwe” nieuwe
recepten uit te proberen om dit haar man bij zijn thuiskomst voor te schotelen. In
1978, toen de kinderen al wat groter waren geworden, verhuisde het gezin naar een
eengezinswoning aan het Turfschip. Gea deed in die jaren veel aan sport o.a.
volleybal. Beiden hebben zich enorm ingezet voor buurthuis: de Keet” en onder
meer de zomerspelen georganiseerd. Ondertussen had Gea haar oude beroep weer
opgepakt en werd verpleegsters in verpleeghuis “de Meent”. In 1986 ging de
gezondheid van Gea achteruit en onderging ze een zware operatie en moest
daarvoor een aantal weken in het ziekenhuis te Utrecht blijven. Frans ging in die
periode elke dag met zijn kinderen bij haar op bezoek. Bij haar thuiskomst moest ze
nog een tijd lang aansterken. En dat in een mannenhuishouden. De kinderen van
Frans en Gea hebben de gelegenheid gekregen om na de lagere school door te gaan
studeren. Rob is in Wageningen landbouw economie gaan studeren en Mark ging
naar de Sociale Academie in Driebergen. Met het vertrek van de kinderen uit het
ouderlijk huis, ging er voor Frans en Gea een nieuwe fase in. Waar de eerste 25 jaar
van hun huwelijk de nadruk lag op het zo goed en liefdevol mogelijk opvoeden van
hun kinderen, kon Gea daarna de aandacht geheel op haar man Frans richten. In
1996 onderging Gea een tweede zware operatie. Heel even bestond de angst dat ze
het niet zou overleven. Toen ze uit het ziekenhuis werd ontslagen kreeg ze de

boodschap mee dat ze waarschijnlijk nog maar 10 jaar te leven had. Frans en zijn
kinderen zijn enorm blij en dankbaar dat ze het veel langer heeft volgehouden. On-
dertussen ging ook de gezondheid van Frans achteruit. Hij kreeg longembolie en Gea
wilde graag voor hem zorgen onder de voorwaarde dat ze konden verhuizen naar
een kleiner huis, zonder trappen. Daarom kregen ze in 2007 een woning aan de We-
verij. Inmiddels werd het gezin uitgebreid met twee schoondochters die, hoewel to-
taal verschillend, altijd met heel veel liefde door Frans en Gea zijn ontvangen. Uitge-
breid vakantievieren ging de laatste tijd niet meer. Des te meer genoten zij van korte
uitstapjes met de KBO en de Zonnebloem. Tot het moment dat Gea de laatste keer
werd binnengedragen in het ziekenhuis heeft ze altijd goed gezorgd voor haar man
Frans en maakte zij zich nog duidelijk zorgen om hem, meer nog dan om zichzelf.
Ondanks haar vechtlust heeft ze de strijd tegen haar ziekte niet kunnen winnen en is
ze op dinsdag 29 mei, in het bijzijn van haar man en kinderen, rustig ingeslapen. Met
het overlijden van Gea nemen wij afscheid van een bijzondere en lieve vrouw, met
een groot en warm hart, een prachtig karakter en een enorme wilskracht, die, hoe
ziek zij zelf ook was, altijd optimistisch en positief in het leven stond. Lieve Gea, rust
zacht en dank voor alles wat je voor Frans en jouw kinderen hebt betekend.
Jan Meijerink

Op de zondagmorgen gaan wij naar de kerk om te vieren én om als gemeenschap
mensen te ontmoeten. Soms krijgt dat laatste iets te veel de boventoon, want....je
wilt nog even iets tegen meneer Jansen zeggen of er moet ook nog even iets ver-
teld worden aan mevrouw Pietersen.

Eigenlijk is het heel fijn dat wij als gemeenschap om elkaar geven. Maar wij missen
wel de stilte, de overdadige stilte in de kerk.

Wij nodigen u graag uit voor een kopje koffie na de viering. U zult merken dat het
koffiedrinken een gezellig gemeenschappelijk gebeuren is.

Misschien kunnen wij proberen om na het luiden van de klokken ons even te be-
zinnen op het feit waarom wij daar in de kerk aanwezig zijn. Dat kan goed met een
stil moment. Dan ervaart u hoe mooi en moeilijk stilte kan zijn. Op 17 juni is er een
viering met een parochiéle voorganger. Het moment om zoiets uit te proberen!
Het samen vieren wordt dan het vieren samen.



