e Donderdag 15 aug 19.00 u Maria ten Hemelopneming
eucharistie en processie (Renkum, Dorpsstraat 1)

e Zondag 18 aug 10.15 uur WoCo Guido Dieteren 2 Kleurrijk
e Zondag 25 aug 10.15 uur WoCo par. voorgangers J Samenzang
Alle vieringen voor de komende periode kunt u hier zien.

18 aug. JG Roosje Wels —van den Eynde, Henny Welkzijn-Moller,
Corrie Ackerman — Hootsen

e Zo1september

12.00 uur Omgekeerd Huisbezoek
e Vr6 september

19.30 uur Jongerenavond Route 54
e Z0 22 september

10.15 uur Kerkproeverij

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl
www.salvatorkerkveenendaal.nl

Facebook: https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/

'SALVATORKERK veenendaal ' }z TITUS 'BRANDSMA

Misschien is het alweer eventjes geleden dat u in de kerk kwam. Of misschien bent u zelfs al jaren
niet meer in de kerk geweest. Dan nodigen wij u graag uit om op zondag 22 september met ons de
“Kerkproeverij” te beleven. Wij willen u graag op een laagdrempelige manier (opnieuw) kennis laten
maken met uw Katholieke Salvatorkerk. Kom gerust (weer) eens een kijkje nemen. In heel Nederland
zijn er kerken die meedoen aan de “Kerkproeverij” en mensen uitnodigen om weer eens naar de
kerk te komen. Het is mooi om samen te vieren! Beleef de kerk weer eens van binnen en PROEF de
mystiek en de sfeer.

Als u kinderen heeft, neem hen dan ook mee. Tijdens de viering is er voor de kinderen een Kinder-
woorddienst en voor de allerkleinsten een créche. Nadat de viering, waarin pastoor Henri ten Have
zal voorgaan en wordt opgeluisterd door ons parochiéle koor “Kleurrijk”, is gestart, zullen de kin-
deren uitgenodigd worden voor de Kinderwoorddienst. Na de viering staat in de parochiezaal koffie,
thee en limonade klaar. Heeft u vragen of wilt u gewoon iemand van onze kerk spreken? Dan kunt u
geheel vrijblijvend iemand aanspreken (voor de herkenning dragen sommigen een badge).

Gaat u geregeld naar de kerk? Kijk dan eens in uw omgeving of u iemand persoonlijk kunt uitnodigen

om met u mee te gaan. Waarom zou u datgene wat voor u zo waardevol is, alleen voor uzelf hou-
den?

kerk


https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/images/parochieblad/titusbreed_06-41_litschema.pdf
mailto:veenendaal@pztb.nl
http://www.salvatorkerkveenendaal.nl/
https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/

- Ondanks de vakantieperiode is er op
zondag op 18 augustus een kindernevendienst. Kinderen die niet op vakantie zijn,
zijn van harte welkom tijdens deze ‘zomerse’ kindernevendienst.

Wie wil zondag 3 november de pater ophalen? Wilt u helpen?

Neem dan contact op met het secretariaat. Voor het rijden krijgt u een vergoeding
m.b.t. de kosten.

de volgende editie van TitusBreed komt uit
op 7 september. We zoeken bezorgers voor de wijken Engelenburg/Eikenlaan circa
11 adressen en Schrijverspark/Jan Roeckplantsoen circa 16 adressen. Wilt u helpen?
Neem dan contact op met het secretariaat (tot en met de zomerperiode alleen op
dinsdag open).

het is inmiddels een jaar geleden
dat we voor een vluchtelingenorganisatie op Samos medicijnen hebben ingeleverd
bij Huis van Liefde in Veenendaal, een organisatie die vluchtelingen tijdelijk opvangt
en vanuit Nederland projecten steunt, zoals ook deze medicijninzameling en ver-
bandmaterialen. Deze actie bracht vorig jaar door uw bijdrage veel bruikbare medi-
cijnen en verbandmiddelen op welke door (vrijwillige) artsen op Samos worden voor-
geschreven aan vluchtelingen. U kunt deze inleveren op de volgende zondagen: 18
en 25 augustus en zondag 1 september (of tijdens openingstijden van het secetari-
aat). Achter in de kerk staan dozen waarin het mag leggen. Met betrekking tot de
medicijnen gaat het om medicijnen die een huisarts voorschrijft (niet specialistisch).
Geen morfine of stoffen als oxycodon en ook geen medicijnen die koel bewaard
moeten blijven. Medicij-
nen die over de datum zijn A\
mogen ook ingeleverd : A
worden. De artsen zullen
n.a.v. wat er ingebracht is
bekijken wat wel en niet
bruikbaar is. Ook zelfzorg-
middelen die via de dro-
gist te koop zijn, zijn wel-
kom. (Foto: Christian Refu-
gee Relief)

het Omgekeerd huisbezoek voor de
maand september zal niet plaatsvinden in de derde week, maar eenmalig
op de eerste zondag, namelijk 1 september. Alleenstaanden worden uitge-
nodigd om gezamenlijk te lunchen. U bent van harte welkom in de paro-
chiezaal. Tijd: 12.00 uur.

Ben je misdienaar of acoliet?
Kom dan mee naar de Tarcisiusdag in Utrecht. Deze dag is speciaal be-
doeld voor misdienaars en acolieten binnen het Aartsbisdom Utrecht en
vindt plaats op zaterdag 21 september. De dag begint met een eucharis-
tieviering in de Catharinakathedraal. De misdienaars en acolieten lopen
dan in hun eigen toog in processie naar de kerk. Daarna volgt er een heel
leuk middagprogramma (zie TitusBreed). Net als vorig jaar gaan we geza-
menlijk met onze misdienaars en acolieten naar Utrecht om er een mooie
dag van te maken. Noteer daarom deze datum alvast in je agenda.
Aanmelden kan bij Marina Pressato (ekr@tiscali.nl).

Zoals iedere zomervakantie is er Bijbelweek. Kinderen in heel Veenen-
daal kunnen zich hiervoor aanmelden. In verschillende kerken worden ac-
tiviteiten georganiseerd. Deze staan in het teken SchatRijk. De Bijbelweek
vindt plaats van 26-29 augustus. Voor meer informatie klik dan hier.


https://www.herveen.nl/bijbelweek/

Op 25 september 1932 werd Henny Welkzijn geboren als Hendrika Maria Moller.

Haar leven begon in Wageningen, waar zij samen met haar ouders en twee broers opgegroeide.

Toen zij jong was, heeft ze altijd erg hard gewerkt in de viszaak van haar ouders. ’s Morgens om vijf uur zat ze al haring schoon te maken.

Toen leerde ze Lambert, haar man kennen. Ze kwam in de familie Welkzijn terecht en dat was een warm nest! Toen zij gingen trouwen, woonden nog twee
zussen thuis. Het was er altijd gezellig.

Zij kregen vier kinderen: Jan, Gea, Henriétte en Jos.

Samen hadden ze een kruidenierszaak annex slijterij. Het was keihard weken maar ze kreeg altijd hulp van haar schoonmoeder. En de schoonzusjes stonden
ook klaar voor haar.

Maar hard werken en zorgen voor een ander was eigenlijk haar hobby. Zij was ook de zakenvrouw.

Want onderhandelen met de grossier deed ze erg goed.

Op de zondag, de enige vrije dag, deden ze samen iets leuks. De kinderen hebben daar goede herinneringen aan.

Toen deze ouder werden en met vrienden en vriendinnen naar huis kwamen, was iedereen altijd welkom en zorgde zij voor de hapjes. De drankjes mochten
ze zelf in de slijterij uitzoeken. Ondertussen zorgde Lambert voor de muziek.

Ze vond het moeilijk, toen de kinderen de deur uitgingen, totdat er kleinkinderen kwamen. Wat waren jullie daar gelukkig mee.

26 jaar geleden overleed haar man Lambert.

Het was haar grootste wens om naar hem toe te gaan. Ze vertelde het tegen iedereen die het horen wilde.

Maar er waren in die 26 jaren toch ook fijne dingen, zoals het bezoeken van vele landen met Jos, haar jongste zoon. Trots vertelde ze iedereen dat hij haar
vaak mee nam als hij voor zijn werk naar het buitenland moest.

Tot het moment dat ze een krakende wagen werd en een aantal operaties moest ondergaan.

Drie jaar geleden is ze gevallen, wat leidde tot een bekkenbreuk. Dit, omdat het hoofd sneller werkte dan het lichaam aankon.

Vanwege alle zware fysieke klachten werd het leven aan het einde erg zwaar. Op donderdag 27 juni is haar wens in vervulling gegaan. Zij kon naar ‘Pa’.
Henny Rust in Vrede.

Maria Meijer



