
Nieuwsbrief 
Verschijningsdatum woensdag 8 januari 22 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt 22 januari                                            

Vieringen 
 Prestentatieviering communicantjes 

Zon 12 januari  10.15 uur WoCo G. Dieteren  Over the Rainbow 

 Zon 19 januari  10.15 uur eucharistie Adri van Dijk Samenzang 
Alle vieringen kunt u hier zien. 

 

Misintenties 
12 jan: Nel Nowak – Weijers 
 

Op de agenda 
 Di 14 januari  

20.00 uur lezing over religiositeit (en afname kerklidmaatschap)  
(Zie hiervoor TitusBreed locatie Bennekom pag. 24).  

 Vrij 17 januari 
19.30 uur Jongerenavond Route 54 

 Zon 19 januari 
10.00 uur Start Week van Gebed  

 Vrij 24 januari 
19.30 uur Gebedsdienst Salvatorkerk/Sionskerk 

 Di 28 januari 
17.15 uur Gezamenlijke maaltijd 
 

Contact 

R.K. Salvatorkerk Veenendaal    

Adriaen van Ostadelaan 54 

3904 TL Veenendaal 

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u 

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl 

www.salvatorkerkveenendaal.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/ 

 
 

 

Jongerenavond Route 54 
Op vrijdagavond 17 januari is er weer een gezellige jongerenavond in de pastorie. Deze begint 
om 19.30 uur. Whats app je even als je komt? 06-15 380590 (Daniëlle).  
 

Nieuwjaarsoverweging- onderaan deze Nieuwsbrief kunt u de Nieuwjaarsoverweging 

van zondag 5 januari lezen. 
 

 

Hoe laat de Nederlander zich inspireren door religie? 
 
Veel Nederlanders laten zich tegenwoordig inspireren door meer dan één religie.  
Religiewetenschapper Joantine Berghuijs bestudeerde dit onderwerp de afgelopen jaren aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam in samenwerking met de hoogleraren Manuela Kalsky (the-
oloog) en André van der Braak (filosoof en zenleraar). Om hoeveel ‘meervoudig religieuze’ 
mensen gaat het eigenlijk in Nederland? Welke religies worden gecombineerd? Hoe komen 
mensen ertoe om uit meerdere religies te putten en welke betekenis hebben die religies in 
hun leven?  Hoe zit het met religieuze trouw? Wat is de relatie tussen meervoudige religiosi-
teit en de afname van kerklidmaatschap?  
Joantine Berghuijs geeft dan een lezing waarin bovenstaande vragen aan de orde komen. 
Joantine werkte aanvankelijk op het gebied van de milieuwetenschappen. Vervolgens stu-
deerde zij religiewetenschap en promoveerde in 2014 op het proefschrift New spirituality and 
social engagement (Nieuwe spiritualiteit en sociale betrokkenheid). Tot voor kort was zij on-
derzoeker op het gebied van hedendaagse religie en nieuwe vormen van spiritualiteit aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam. In 2016 schreef zij samen met Ton Bernts de vijfde editie in de 
boekenreeks God in Nederland. Eind vorig jaar verscheen van haar hand het boek Meervoudig 
religieus: Spirituele openheid en creativiteit onder Nederlanders (Amsterdam University 
Press).  U bent vanaf 19:30 uur welkom met koffie of thee. Dinsdag 14 januari a.s. om 20:00 
uur in de RK Kerk te Bennekom. Heelsumseweg 1. De toegang is vrij. 
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Week van Gebed 
In de jaarlijkse Week van Gebed, van zondag 19 tot zaterdag 25 januari, bidden 
christenen samen voor eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld. 
 
De week van gebed is een initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland. 
In Veenendaal wordt deze week georganiseerd door vele kerken en geloofsge-
meenschappen en zijn we te gast in verschillende kerken. Sinds jaren doen wij als 
NGK ook weer mee.  
 
Het thema van de week van gebed 2020 is ‘Buitengewoon’. Geïnspireerd door de 
buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de 
Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone. De centrale 
Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek 
Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te le-
zen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met bui-
tengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het 
moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Christenen in Malta herdenken 
deze gebeurtenis nog altijd op 10 februari en zij hebben voor dit jaar het materi-
aal voor de gebedsweek voorbereid. Tijdens de gebedsweek volgen we Paulus op 
zijn reis. De werkgroep die deze week voorbereidt, nodigt u en jullie van harte uit.  
 
Wilt u/jij deze week meebidden? 
Zondag 19 januari startdienst 10.00 uur in kerkgebouw van Baptistengemeente, 
De Schutterij 2. 
 
De door-de-weekse bijeenkomsten (19.30 tot ongeveer 20.00 uur):  
Maandag 20 januari in wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf. Voorbereiding in samen-
werking met de ICF. 
Dinsdag 21 januari in kerkgebouw Bethelkerk, Spanjaardsgoed 7. Voorbereid door 
Bethelkerk en Mozaïek 0318. 
Woensdag 22 januari in Verpleeghuis De Meent, Grote Beer 10. Voorbereid in sa-
menwerking met Baptistengemeente de Verbinding 
Donderdag 23 januari in de Petrakerk, Kerkewijk 135. Voorbereid door Petrakerk 
en De Regenboog. 
Vrijdag 24 januari in de RK Salvatorkerk, Adriaan van Ostadelaan 56. Voorbereid 
in samenwerking met het Leger des Heils. 
Zaterdag 25 januari in de Westerkerk, Goudvink 2 die de bijeenkomst heeft voor-
bereid met de Nederlands Gereformeerde Kerk 

Eet u volgend jaar met ons mee? Is samen eten voor u niet vanzelf-

sprekend? Of wilt u uw verhaal kwijt en horen wat anderen vertellen? Dan zien 
wij u graag (terug) bij deze maaltijd in januari 2020. Maar met dit verschil, dat we 
dan verhuizen naar de 4e dinsdag van de maand, dus op 28 januari. Wilt u weer 
komen eten, neem dan in het begin van de week van 20 januari contact op met 
Cisca Groothedde via e-mail of via telefoonnummer 526127. Wacht niet tot het 
laatst, want dan is het misschien al volgeboekt. Ook als u iemand kent voor wie 
deze maaltijden kunnen bijdragen aan gezellig contact, dan kunt u hem of haar 
meevragen. 
 

Vervoer paters Mill Hill- Voor de volgende vieringen zijn we op zoek naar 

mensen die de pater uit Oosterbeek wil ophalen en na afloop van de viering thuis 
wil brengen. U ontvangt hiervoor een kilometervergoeding. Wilt u helpen? Neem 
dan contact op met het secretariaat. Het betreft: 26 februari, aswoensdag (Pater 
Vergeer), 9 april, witte donderdag (pater Vergeer), 12 april, Pasen (pater Ver-
geer), 21 mei, Hemelvaart (pater Vlaming) en 31 mei, Pinksteren (pater Vergeer). 
 

Collecte opbrengsten 
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Beheerder begraafplaats 
Onlangs heeft Piet van der Weijden afscheid 
genomen als beheerder van de katholieke 
begraafplaats aan de Nieuweweg. De ge-
loofsgemeenschap is Piet dankbaar voor 40 
jaar dat hij zich hiervoor heeft ingezet. Op 
dit moment is Jos Schilte het eerste aan-
spreekpunt voor deze begraafplaats. Voor 
terugkerende onderhoudswerkzaamheden, 
zoals 4x per jaar blad opruimen en het in-
specteren etc.. zoeken we een beheerder. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar 
Lrv@pztb.nl .   

 

Herinnering conferentie 
Graag brengt de initiatiefgroep parochierevi-
talisatie de conferentie op 24/25 maart waar 
fr. James Mallon zal spreken over zijn boek 
Als God renoveert bij u in herinnering. Allerlei 
vragen en thema’s rondom de missionaire 
parochie zullen aan bod komen. Het doel van 
de conferentie is om katholieken te mobilise-
ren om zich weer opnieuw met hoop en visie 
in te zetten voor een missionaire parochie 
met impact op haar directe omgeving. Op 
missionaireparochie.nl vindt u meer informa-
tie. En ook in TitusBreed kunt u hierover le-
zen. Vanwege de vroegboekkorting is het 
gunstig om voor 12 januari te weten of u mee 
gaat. Voor vragen of aanmelding kunt u mai-
len naar titusvernieuwt@gmail.com 

 
 
 
 

 
Nieuwjaarsoverweging  
(Erika Dupain, parochieel voorganger/ 
Locatieraad) 
Ik stel voor dat we vandaag met de drie konin-
gen mee op reis gaan. 
Bent u bang dat we ons niet op ons gemak zullen 
voelen in hun gezelschap? 
We kunnen gerust zijn. 
Al dragen ze fraaie namen -Caspar, Balthasar en 
Melchior-, het blijven gewone stervelingen. 
In het evangelie staat trouwens nergens dat het 
koningen zijn. 
Ze worden daar wijzen genoemd. 
Misschien twijfelt u wel aan hun wijsheid. 
Ze worden ook wel afgetekend als sterrenwiche-
laars, bijgelovige mensen. 
We zouden ook kunnen zeggen: 
die drie zijn wel goed wijs, want ze zoeken ant-
woorden op hun levensvragen. 
Ze bouwen voort op de wijsheid van anderen. 
Ze hebben aandacht voor de verwachtingen die 
leven bij andere volken. 
Ze zijn wel goed wijs, want ze gaan op weg. 
Ze gaan op zoek naar de vervulling van hun grote 
verwachting. 
 
Om met hen mee te gaan, hebben we wel een 
beetje durf nodig. 
De reis zal niet altijd over goed gebaande wegen 
gaan. 
We zullen moeten zoeken naar de weg, ons la-
ten leiden door……. 
Ja, waardoor eigenlijk? 
Door een ster? Een licht? 
Een andere naam weten die drie wijzen er ook 
nog niet voor. 

Wij zouden het misschien liever de stem van ons 
hart willen noemen. 
Ons betere ik, of het grote verlangen dat in ons 
leeft. 
Het verlangen naar vrede voor onszelf en de we-
reld. 
 
Tijdens onze reis met die drie koningen, komen 
we allereerst aan in Jeruzalem. 
De hoofdstad waar de nieuwgeboren koning ge-
boren zou zijn. 
Er hangen geen vlaggen uit, de straten zijn niet 
versierd. 
Er is helemaal niets dat lijkt op een feestelijke 
gebeurtenis van koninklijke allure. 
Ook op het koninklijk paleis weten ze van niets. 
Zelfs de koning kan ons geen informatie geven. 
“Een nieuwe koning? 
Hoe komen jullie erbij? 
We hebben hier helemaal geen nieuwe koning! 
Het gaat hier allemaal prima. 
Trouwens, het volk hier in de stad wil ook hele-
maal niet dat dat soort dingen die in onze oude 
heilige boeken staan, gebeuren. 
De mensen mopperen wel, maar als er echte 
veranderingen voor de deur staan, houden ze de 
deur maar liever gesloten. 
Je weet wat je hebt, niet wat je krijgt, zeggen ze 
hier altijd.” 
De koning wil overigens voor ons best wel een 
rondleiding door de mooie stad Jeruzalem ver-
zorgen. 
De drie wijzen aan het hoofd van ons gezelschap 
vragen echter door. 
Wat zeggen de Schriftgeleerden ervan? 
Dat is kennelijk een hele goede vraag. 
Onmiddellijk wordt er in het koninklijk paleis 
een spoedoverleg belegd.  

mailto:Lrv@pztb.nl


Alle hogepriesters en Schriftgeleerden van de 
stad bogen zich over de heilige boeken. 
Ze hebben hun antwoord gauw klaar. 
De Christus moet geboren worden in Bethle-
hem. 
We zijn met stomheid geslagen. 
De heidense wijzen in ons gezelschap zoeken en 
vragen en zien. 
Maar de wijzen in de heilige stad, die weten wel 
maar ze zien niets. 
Ze weten wat er geschreven staat, maar het zegt 
hun niets. 
Ze zitten onbeweeglijk gevangen in hun functie, 
ze zijn gehecht aan de heilige stad. 
Ze zitten vastgeroest in hun manier van leven. 
 
De volgende morgen staat de binnenlandse vei-
ligheidsdienst aan de deur van onze overnach-
tingslocatie. 
Herodes wil weten wanneer precies die ster aan 
hen is verschenen. 
Ja, wat moeten die drie wijzen daar nu op zeg-
gen? 
Hoe moeten ze de koning en zijn geleerden nu 
duidelijk maken dat daar niet zo 1-2-3 een ant-
woord op te geven is. 
Die koning houdt er ook nog een andere kalen-
der op na dan zij. 
En bovendien, als het gaat om zoiets groots als 
het eeuwige verlangen van alle volken,  
hoe moet je dat nu dateren? 
Wanneer begint zoiets in de mensen? 
Daar kun je toch geen exact antwoord op ge-
ven? 
Herodes en de adviseurs willen data, plaatsen 
en feiten. 
Maar de wijzen en wij hebben alleen maar ons 
grote verlangen en onze hoop. 

 
We verlaten de stad Jeruzalem. 
Niemand gaat met ons mee. 
Geen koning, geen priester, geen schriftge-
leerde, niemand. 
Ze verkiezen allemaal de zekerheid boven het 
avontuur. 
Ze laten hun echte verlangen niet aan bod ko-
men. 
 
Wij zijn de stad nog niet uit, of de ster is er weer. 
Het is de ster die ons gezelschap leidt naar het 
huis waar we Jezus vinden. 
De drie wijzen knielen neer en bieden hun gaven 
aan, hun rijkdommen. 
Durven ook wij door de knieën te gaan? 
Hem onze rijkdommen aan te bieden? 
Wat zou er een vrede zijn als ieder mens de ech-
ter rijkdommen van zijn hart in dienst zou stel-
len van deze Koning van de vrede. 
 
Traditiegetrouw wordt in de eerste viering in het 
nieuwe kalenderjaar een toespraak gehouden 
door de voorzitter van de locatieraad. 
Terwijl ik deze viering aan het voorbereiden ben 
en in gedachten mee reis met het hiervoor ge-
noemde gezelschap, krijg ik een beeld van onze 
parochie Zalige Titus Brandsma en onze geloofs-
gemeenschap in Veenendaal. 
Wij zijn ook met elkaar op reis. 
Deze reis gaat vaak over niet keurig gebaande 
wegen. 
En soms moeten we andere wegen inslaan. 
Tijdens de reis moeten we afscheid nemen van 
zaken en personen. 
 
Een korte terugblik en vooruitblik van de reis 
van onze parochie: 

 
In mei 2019 hebben we gevierd dat deze Salva-
torkerk 65 jaar geleden is gewijd en in gebruik 
genomen. 
Dat weekend hebben veel parochianen elkaar 
ontmoet tijdens de zonovergoten fancyfair op 
zaterdag. 
Boeiende anekdotes van oudere parochianen 
die dit 65 jaar geleden hebben meegemaakt gin-
gen over en weer! 
Op zondag de feestelijke eucharistieviering met 
de drie koren en alle misdienaars. 
Een gevoel van een gemeenschap die leeft en 
bloeit, kwam bij veel parochianen naar boven. 
 
De jongeren vinden ook steeds meer hun plek in 
de groepen Kathokids en Route 54. 
In 2020 zullen deze groepen weer regelmatig sa-
men komen en aan de hand van een thema hun 
avonden invullen. 
Laat uw kinderen ook eens een kijkje nemen op 
een van de avonden. 
Ze komen ongetwijfeld met enthousiaste verha-
len thuis. 
 
Voor de zomervakantie hebben wij afscheid ge-
nomen van priester-stagiair Gauthier de Becker. 
Gauthier heeft zich in Veenendaal vooral ingezet 
voor de vorming en toerusting van de misdie-
naars en acolieten. 
In samenspraak met de coördinatoren zullen wij 
de misdienaars niet alleen inzetten bij eucharis-
tievieringen, maar ook meer bij woord- en com-
munievieringen. 
Gauthier is inmiddels tot diaken gewijd en zal in 
juni van dit jaar als priester gewijd worden. Hij is 
nu werkzaam in de parochie in Salland. 
 



In de zomer van 2019 heeft het parochiebestuur 
het toekomstplan voor de komende drie jaar ge-
presenteerd. Helaas heeft het bestuur het be-
sluit moeten nemen dat de kerkgebouwen in 
Oosterbeek, Renkum en Rhenen gesloten wor-
den. Dit jaar wordt in nauwe samenspraak met 
de parochianen van deze geloofsgemeenschap-
pen bekeken op welke wijze de geloofsgemeen-
schap in stand kan blijven zonder eigen kerkge-
bouw. 
Samenwerking over de gemeentelijke grenzen 
heen wordt steeds belangrijker en activiteiten 
zullen steeds vaker parochiebreed georgani-
seerd worden. 
Voor het toekomstplan heeft ook het pastores-
team hun pastoraal beleid opnieuw beschreven.  
Hierin is ook rekening gehouden met de pensio-
nering van pastoraal werker Hans Lucassen in 
mei van dit jaar. 
Het plan heeft de titel “Groeien in tijden van 
krimp” en is met name gericht op parochie-revi-
talisatie. 
Het boek “Als God renoveert” van de Canadees 
Mallon is hiervoor een leidraad. 
In mei 2019 is in Wageningen een eerste bijeen-
komst geweest over het onderwerp parochie-
revitalisatie. 
Kort gezegd komt parochie-revitalisatie er op 
neer dat de kerk van een “onderhoudskerk”, 
een kerk die probeert te overleven, verandert in 
een missionaire kerk. 
Een missionaire kerk is een kerk die de bood-
schap van het evangelie uitdraagt. 

Die mensen tot leerlingen van Jezus maakt, ze 
de gelegenheid geeft hun leven lang te blijven 
groeien in geloof. 
Het is een kerk die relevant is voor de samenle-
ving. 
Een doorsnee-parochie, zoals wij, richt zich naar 
binnen, op de eigen gemeenschap. 
Daardoor groeit ze niet meer, is ze niet gezond 
en dreigt uiteindelijk niet te overleven. 
In 2020 zal hieraan veel aandacht gegeven wor-
den. 
Onder andere zal een groep parochianen in 
maart de bijeenkomst bezoeken die Mallon in 
Nederland houdt. 
U kunt verder alles over parochie-revitalisatie 
lezen in Titus Breed, de nieuwsbrief of op de 
website. 
 
In onze kerk zijn er op dit moment nog geen bij-
zondere activiteiten gepland in 2020. 
Maar in het kerkgebouw zal genoeg bedrijvig-
heid zijn, zowel voor als achter de schermen. 
Met name wil ik noemen dat het parochiebe-
stuur toestemming heeft gegeven voor aanpas-
singen van de parochiezaal en het sanitair, on-
derhoud en schilderwerk aan het plafond in de 
kerk en noodzakelijk extra onderhoud aan het 
orgel. 
U hoort het, genoeg werk aan de winkel. 
 
Locatieraad en pastoraatsgroep zijn zeer ver-
heugd dat we nog steeds over een groot aantal 
vrijwilligers beschikken. 

Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet in het afgelopen jaar en hopen in dit 
nieuwe jaar ook weer een beroep op u te kun-
nen doen. 
Echter zijn er nog steeds taken waar we vrijwil-
ligers voor zoeken. 
Dit gaat soms ook om eenmalige of kortdurende 
projecten. 
Spreek eens een van de leden van de locatieraad 
of pastoraatsgroep aan. 
Samen kunnen we dan kijken op welke wijze u 
uw talenten voor onze lokale gemeenschap of 
de parochie kunt inzetten. 
 
Namens de locatieraad en pastoraatsgroep 
wens ik u een voorspoedig en gezegend 2020. 
Ik hoop dat u ook in dit jaar met ons  op weg 
blijft gaan op onze “parochiële” reis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


