Op 25 maart, negen maanden voor Kerstmis viert de kerk het hoogfeest
van de Aankondiging van de Heer door de Engel Gabriel aan Maria. In de
donkere tijden waarin het Volk van God toen leefde bracht de aartsengel
Gabriel namens God hoop door de blijde boodschap aan Maria. Bidden wij
met Maria om hoop en kracht ook in deze tijd.

De heilige mis is door pastoor Henri ten Have opdragen in twee talen, en
met liederen uit het internationale bedevaartsoord Lourdes, zodat de ver-
bondenheid uitdrukken met de buitenlanders in onze parochie en met heel
de wereldkerk die met ons meebidt. Wilt u de mis terugkijken? Klikt dan
hier.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de ver-
spreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bis-
schoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievierin-
gen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd,
tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Zie de berichtgeving alhier.

Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers die komen
voor gebed of om een kaars aan te steken. De Salvatorkerk zal hiervoor
zondagmorgen, dinsdag- en donderdagmorgen open zijn tussen 10 en 11
uur. U bent welkom voor stilte, een kaarsje opsteken en om te bidden.

De eerste communieviering stond gepland op 19 april. Wegens alle maat-
regelen is deze uitgesteld tot een nader te bepalen datum. De ouders en
kinderen hebben hier inmiddels bericht over ontvangen.
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Nu duidelijk is dat we tot en met Pinksteren geen vieringen meer hebben
in onze kerken en dus ook geen collectes meer voor de Vastenactie 2020,
doet de MOV-werkgroep een extra beroep op u om een gift digitaal over te
maken.

Natuurlijk bevinden we ons met de dreiging van Corona in bizarre omstan-
digheden waarbij we zeer op ons zelf worden teruggeworpen, maar onze
zusters en broeders in India zijn het gewoon om in bizarre omstandigheden
te verkeren! Laten we de mensen in Kasaragod Kerala in India niet verge-
ten en bijdragen aan het gemeenschappelijk project van onze parochie.

Dit kan op rekening NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag
onder vermelding van ons projectnummer 401402 .

De informatie over dit project staat in het kerkmagazine TitusBreed van
deze vastenperiode, hierin wordt ook vermeld dat Vastenactie onze totale
bijdrage met 50% verhoogt!


https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/nieuws-in-relatie-tot-corona-virus/822-opname-maria-boodschap-24-maart-2020
https://www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/

Nanny werd op 29 oktober 1927 geboren op de Leek (niet in Leek), indertijd
een boerendorp onder de stad Groningen, als tweede kind in het gezin van
Johannes Soesbergen en Grietje Dijkstra. Haar vader was slagersknecht bij
een exportslagerij en haar moeder was thuis en verdiende bij door het hou-
den van kippen en kostgangers. Vanuit Leek verhuisde haar ouders met de
twee kinderen naar Haarlem en vervolgens naar Utrecht. Het waren liefde-
volle ouders, maar Nanny heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Haar vader
was wel een vakman, maar zakelijk was hij niet en dit trok tot een wissel op
het huwelijk van haar ouders. Dit had tot gevolg dat Nanny in haar lagere
schooltijd naar Leek werd gestuurd waar ze een jaar lang bij haar opoe
woonde en haar moest helpen bij haar werk als conciérge van de school en
het gemeentehuis. Nanny heeft het daar heel moeilijk gehad maar sprak er
nooit over.

Later ging ze in Utrecht, net als haar broer Wim, naar de MULO en kreeg les
bij de nonnen en haar broer Wim bij de paters. Ze heeft daar degelijk onder-
wijs genoten, zelfs op hoge leeftijd kon ze nog heel goed uit de voeten met
haar middelbare-school-Duits.

Nan was 12 jaar toen de tweede wereldoorlog uitbrak. Haar vader werd al
vroeg gearresteerd en naar een kamp in Duitsland gestuurd wat hij niet
overleefde. Samen met haar moeder kwam ze de oorlog door en pakten na
de oorlog de draad weer op. Nan werd secretaresse bij een van de directeu-
ren van Douwe Egberts. Het was in die periode dat zij verkering kreeg met
Bert Macco die daar kantoorbediende was. Ze genoot bij de Macco’s en de
rest van de familie van het begin af veel aanzien door haar verschijning, be-
scheidenheid, trouw en zorgzaamheid.

Na 10 jaar verkering zijn Bert en Nan in 1955 getrouwd. Vanwege de wo-
ningnood waren zij inwonend op 2 kamertjes in Utrecht. Daar werden Hans
en Margreet geboren. Begin 1958 verhuisden zij naar Veenendaal, niet al-
leen vanwege de aanstelling van Bert als onderwijzer maar ook omdat ze
een huis kregen in de Lairessestraat. Hier zijn Paul en Anne-Marie geboren.
Het gezin had een grote betrokkenheid bij de kerk en de katholieke gemeen

schap. Als vrijwilligster was ze actief met bloemen schikken, kerk schoonma-
ken, gymclubje en lid van het katholiek vrouwengilde waar ze tot haar ver-
bazing ook tot voorzitter werd gekozen.

Toen de kinderen het huis uitgingen, veranderde er veel. Ze had de zorg voor
haar moeder en zoveel anderen. Nan hield van fietsen, tuinieren en samen
met haar man en vrienden reizen maken. Ooit is ze in haar eentje op bezoek
geweest bij haar dochter Margreet in de Filippijnen. Toen Bert en Nan 50
jaar getrouwd waren heeft ze ontzettend genoten van het grote feest te
midden van haar familie en vrienden. Tijdens het feest ter gelegenheid van
hun 60-jarig huwelijk (heel wat mensen uit haar omgeving waren inmiddels
weggevallen) was het duidelijk dat Nan was begonnen in te leveren op gees-
telijk en lichamelijk gebied. Ze heeft moeten accepteren dat ze steeds meer
zorg nodig had van haar man Bert, haar kinderen en de verpleegkundigen
van Opella. Het was duidelijk dat ze daar dankbaar voor was. Toen haar
krachten totaal op waren heeft ze nog afscheid kunnen nemen van haar man
Bert, haar kinderen en kleinkinderen. Op maandagavond 16 maart kwam er
een einde aan haar lange leven. Vanwege het coronavirus hebben we in een
kleine familiesetting een dankdienst voor haar leven gehouden in de kerk
waarna ze is overgebracht naar het crematorium. Daar hebben wij afscheid
genomen en haar in handen gegeven aan de Schepper van alle leven.

Moge zij rusten in vrede.

Jan Meijerink



