In de afgelopen tijd is er heel veel informatie tot u gekomen d.m.v. de
nieuwsbrief. In de normale situatie liggen er achter in de kerk geprinte
exemplaren voor de parochianen onder ons die geen e-mail kunnen ont-
vangen. Dat kan nu niet. Daarom vragen wij aan u om parochianen in uw
omgeving, waarvan u weet of vermoedt dat zij geen e-mail kunnen ontvan-
gen, de nieuwsbrief te printen en deze bij hem, bij haar of bij hen af te ge-
ven of door de brievenbus te doen. In de nieuwsbrief staan vaak hyperlinks
(blauwe tekst). In dat geval kunt u erop klikken en deze eventueel ook prin-
ten en delen met parochianen die geen nieuwsbrief ontvangen. Bijvoor-
beeld de boodschap van de paus die genoemd wordt op pagina 2.

Op woensdag 9.00 uur, zaterdag 18.30 uur en zondag 10.00 uur wordt de
eucharistieviering rechtstreeks uitgezonden op de facebookpagina van
onze parochie. De zondagsviering kunt u terugzien op de website van de
Salvatorkerk. Kijkt u liever een Engelstalige mis? Dat kan op dinsdag 19.00
uur of zondagmiddag 12.00 uur.

Deze kunnen voor woensdag worden doorgegeven aan het secretariaat via
veenendaal @pztb.nl. Wij vragen u erbij te vermelden om welke mis het gaat.
Een financiéle bijdrage hiervoor kunt u overmaken op NL72 RABO
0156276720 tnv Parochie z. Titus Brandsma.

Zoals u weet zijn vanaf zondag 15 maart alle vieringen in de kerk tot en
met Pinksteren opgeschort om de verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan. Vanaf dat moment zijn er dus ook geen collectegelden meer bin-
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nengekomen. Het was al niet eenvoudig om jaarlijks een sluitende begro-
ting te maken, dat is nu vrijwel onmogelijk geworden door het wegvallen
van deze collectes. De vaste lasten blijven natuurlijk wel doorgaan.
Daarom, als u uw geloofsgemeenschap en de Titus Brandsmaparochie wilt
steunen, kunt u uw wekelijkse collectedonaties sommeren en nu over deze
periode in één keer per bank overmaken op rekeningnummer:

NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. parochie Zalige Titus Brandsma

onder vermelding van ‘Collecte’ en uw woonplaats (en relatienummer).

Maar wat zeker zo schrijnend is, is dat ook de 2e collectes niet meer ge-
houden worden en de goede doelen verstoken blijven van onze giften.
Desgewenst kun u deze goede doelen blijven steunen door uw gaven
rechtstreeks aan hen over te maken. Onderstaand treft u het overzicht aan
waarvoor gecollecteerd zou zijn als er geen coronacrisis zou zijn geweest.

19 april Stichting Tekenen voor | NL52TR100212346458
Kinderen

26 april Adra NL57RAB0O0378385747

3 mei Roepingenzondag NL64ABNA0810496488

10 mei Oase Oosterbeek NL52RAB00191877050

24 mei Week Nederlandse Mis- | NL30RABO0171211111
sionarissen

31 mei Week Nederlandse Mis- | NL30RABO0171211111
sionarissen



file://///pztb-sbs1403/Info/Veenendaal/Weekendbrief/Weekbrieven%202020/Extra%20nieuwsbrieven%20corona/facebook.com/rkpztb
https://www.salvatorkerkveenendaal.nl/
https://www.salvatorkerkveenendaal.nl/

De voedselbank Veenendaal

VOEDSELBANK
verzorgt wekelijks ruim 200

VEENENDAAL
pakketten voedsel aan gezin-

nen die onder het absolute minimum leven. Echter door de Coronacrisis is
het nauwelijks mogelijk goede pakketten samen te stellen omdat er bijna
geen producten meer in het magazijn staan en omdat er door deze corona-
crisis door de middenstand helaas ook minder gegeven kan worden. In over-
leg met de Voedselbank hebben we in de maand juni weer een inzameling
van voedselproducten gepland staan. Maar aangezien we niet weten of er
in juni alweer vieringen gehouden mogen worden in de kerken hebben we
het volgende besluit genomen.

Het zou mooi zijn als wij als Salvatorkerk de Voedselbank nu al kunnen hel-
pen. Dat wij zo als kerk wat kunnen betekenen voor onze naasten, die door
omstandigheden het veel minder hebben dan wij.

Voorlopig zijn t/m 31 mei nog geen vieringen mogelijk en voor juni weten
we nog niet of dan de kerken weer open mogen.

Daarom willen wij vanaf nu al voedselproducten inzamelen die u tijdens
de openingsuren van onze kerk (op zondagen van 10-11 uur en op dinsdag
en donderdag van 10-11 uur) kunt inleveren. Dit inzamelen geldt dus voor
de hele maand mei en juni.

Gevraagd wordt om houdbare producten met een houdbaarheidsdatum tot
tenminste september 2020. Hieronder een lijstje met producten:

- Let op de houdbaarheidsdatum!

- Alle ingezamelde producten moeten buiten de koeling bewaard kunnen
worden.

- In de lijst staan de producten vermeld waar het meeste behoefte aan is,
maar uiteraard kunt u dit zelf aanvullen met andere producten.

- We geven natuurlijk het liefst voedzame en gezonde producten mee!

- Houdbare melk (geen magere), - Koffie,

- Groente, fruit (blikken, potten, pakken), - Olijfolie, zonnebloemolie,
- Blikken soep, - Hagelslag, vruchtenhagel, jam, enz,

- Augurken, - Luiers in de maat 6,

- Tandenborstels, tandpasta, - Schoonmaakmiddelen,

- Wasmiddel, (vloeibaar en poeder)

Alle geloofsgemeenschappen roepen de parochianen in hun Kerkbalans-
brief op om bij te dragen aan de instandhouding van onze katholieke kerk
en kerkelijke activiteiten. Deze oproep heeft vrucht afgeworpen. De op-
brengst van Kerkbalans in het eerste kwartaal van 2020 bedraagt 188.580
euro. Dat is een bemoedigend teken in vergelijking met de opbrengsten in
dezelfde periode van 2017, 2018 en 2019. Kortom, ook en juist in deze
moeilijke tijd betalen parochianen voor hun kerk. Voor meer informatie
klik hier.

Opbrengst Kerkbalans 1e kwartaal
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Zondag 3 mei viert de R.-K. Kerk voor de 57ste keer Wereldgebedsdag voor
Roepingen. Op deze ‘Roepin-
genzondag’ wordt wereldwijd
speciaal gebeden voor roe-
pingen en paus Franciscus
gaat in een boodschap aan de
gelovigen dieper op het on-
derwerp in. De Nederlandse
vertaling van deze boodschap
is nu beschikbaar. Klik hier
voor meer informatie.



https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/kerkbalans/867-geloofsgemeenschappen-vinden-weerklank-voor-hun-oproep
https://www.aartsbisdom.nl/boodschap-paus-voor-57ste-roepingenzondag/

- Interactieve mis voor gezinnen: via https://onlinemis.nl kun je ac-
tief meedoen met de mis met gezinnen uit het hele land. Je kunt je
familie en vrienden zien via deze digitale huiskerk via zoom. De vie-

ring wordt begeleid door zang die ook voor kinderen toegankelijk is.

Geloofsgesprek: wekelijks spreekt Leo Fijen in het geloofsgesprek
met priesters, pastoraalwerkers en gelovigen. U kunt dit terugkij-
ken op https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek .
Titus Brandsma: hij schreef een persoonlijk verslag over zijn dag-
orde toen hij in de gevangenis zat tijdens de tweede wereld oorlog:
https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/attachments/arti-
cle/34/Mijn%20cel%20-%20dagorde%20van%20een%20gevan-

gene.pdf .

DODENHERDENKING

In dankbaarheid gedenken wij vandaag de vele tientallen,

ja de duizenden mensen die hun leven gaven voor het vaderland, voor
onze vrede.

Zij vochten voor onze vrijheid, mensen van dichtbij en mensen van veraf,
die geloofd hebben in de goedheid van het leven.

Zij, die door de dood heen, ons, nu 75 jaar geleden, de vrijheid in handen
hebben gegeven.

Daarom willen wij eer bewijzen aan allen die voor ons hun leven gaven.

In die bevochten vrede en vrijheid leven wij voort om dienend in het leven
te staan.

Om mee te werken aan het uitroeien van de wortels van oorlog en geweld
door blijvend met elkaar te werken aan een wereld waarin vrede en ge-
rechtigheid heersen.

HUN STRIJD, HUN TRANEN, HUN LEVEN.

De meeste waren nog zo jong,

ze hadden duizend idealen,

maar moesten voor hun vaderland
de overwinning binnenhalen.

Er werd gewoonweg niet gevraagd
of zij wel ergens wilden strijden.
Welnee, het was een naastenplicht
je krachten aan het land te wijden.

Ze dachten dikwijls stil aan huis,

als zij verbeten samen vochten

of diep verborgen in een tank
gespannen naar een vijand zochten.
Wanneer vond hun gevecht een eind,
wie zou uiteind’lijk overwinnen

en moesten zij wellicht verminkt

de levensweg opnieuw beginnen?

Toch streden zij verbeten door,

hun vrienden sneuv’lend voor hun voeten:
“Ga naar mijn ouders, naar mijn vrouw

en breng van mij de laatste groeten!”

Zo werd hun vrijheid ingeruild

voor angst, verlatenheid en sterven,
opdat een diep vernederd volk

de overwinning kon beérven.

En kijken wij nu achterom,

naar alles wat zij voor ons deden,
welt in ons hart de bitt’re vraag:

Is soms dit leed voor niets geleden?
Nee, al hun offers zijn gebracht

om ons de vrede te hergeven

Laat vlammend in ons vaandel staan:
hun strijd, hun tranen en hun leven.
Frits Deubel


https://onlinemis.nl/
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek
https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/attachments/article/34/Mijn%20cel%20-%20dagorde%20van%20een%20gevangene.pdf
https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/attachments/article/34/Mijn%20cel%20-%20dagorde%20van%20een%20gevangene.pdf
https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/attachments/article/34/Mijn%20cel%20-%20dagorde%20van%20een%20gevangene.pdf

BEVRIJDINGSDAG

Een dag vol blijde herinneringen,

een dag van dankbaarheid om het goede dat ons ten deel is gevallen.
Bevrijd van alles wat ons door oorlog en geweld ' onvrij maakte.

Ook nu nog worden mensen gekweld door onrecht en oorlogsgeweld.
Maar zijn wij werkelijk vrije mensen?

Vaak zijn we afhankelijk van wat mensen van ons zeggen en voelen wij ons
onvrij.

Deze menselijke ervaringen, en de worsteling om echt vrij te worden, zijn
van alle tijden.

Wij worden pas echt vrije mensen als wij zonder aanzien des persoons,
Gods weg gaan.

Hij zal ons vrij maken van alles wat ons bindt en onvrij doet zijn.

Moge deze Bevrijdingsdag ons op weg zetten echt vrije mensen te worden.



