
 

Verschijningsdatum woensdag 19 augustus 2020 

Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl 

Contact crisisteam: titus.veenendaal@gmail.com 

 

Vieringen 
Zo 23 augustus 10.15 uur Gebedsviering John Rademakers  
Zo 30 augustus 10.15 uur Gebedsviering parochiële voorganger 
Livestreamviering zo 23 augustus 11.00 uur klik hier 
 
Het hele vieringenrooster kunt u hier zien  
 

Misintenties 
Charles Benoit 
In verband met een technisch probleem staan niet alle misintenties in deze 
nieuwsbrief. 

 

Op de agenda 
- 

Contact  
R.K. Salvatorkerk Veenendaal  
Adriaen van Ostadelaan 54  
3904 TL Veenendaal Openingstijden secretariaat: di 10.00u-
11:30u  
T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl 
www.salvatorkerkveenendaal.nl Facebook: 
https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/ 
 
Openingstijden secretariaat  
Tijdens de zomervakantieperiode zal het secretariaat alleen op 
dinsdag tussen 20 juli en 28 augustus geopend zijn. De 
openingstijd is : 10.00 u – 11.30 uur. 

Er mag weer gedoopt worden in de kerk 
Wilt u uw baby, kind(eren) laten dopen? Inmiddels is het weer 
mogelijk om doopvieringen te houden in de Salvatorkerk. U kunt 
hiervoor een afspraak maken met de doopwerkgroep van onze 
kerk via het doopaanmeldingsformulier op de website (klik hier). 
 
 
 

Reserveren  
Met inachtneming van de coronamaatregelen kunnen er in de 
Salvatorkerk 55 kerkgangers aanwezig zijn. U kunt zich voor een viering aanmelden via het 
mailadres titus.veenendaal@gmail.com of als u liever telefonisch aanmeldt via 06-51 63 98 84. 
Aanmelden is verplicht en kan wekelijks op donderdag en vrijdag tot 17.00 uur voorafgaand aan 
de eerstvolgende viering. 
 

Kalender Tarahumara indianen 
In de vorige Nieuwsbrief (klik hier om deze te openen) heeft u gelezen dat er speciaal voor de 
Tarahumara’s een kalender is ontworpen die u tegen betaling van €12,- kunt kopen. De opbrengst 
komt ten goede van deze noodlijdende indianen in Mexico. De kalender kan opgestuurd worden 
(dan betaalt u verzendkosten) maar u kunt deze ook ophalen in Zeist. Bent u zelf niet in deze 
gelegenheid? Een parochiaan die in Zeist werkt, heeft aangeboden om bestellingen naar 
Veenendaal te brengen. U kunt de kalender dan in de kerk ophalen. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de initiatiefneemster Emmy Konincks via e.konincks@ziggo.nl.   
 

mailto:veenendaal@pztb.nl
mailto:titus.veenendaal@gmail.com
https://youtu.be/dDDLdcICS9E
https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/images/parochieblad/titusbreed_07-47_litschema.pdf
https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/
https://www.salvatorkerkveenendaal.nl/page.php?pagetype=formulier&ID=5
https://www.salvatorkerkveenendaal.nl/weekendbriefOpen.php?id=750
mailto:e.konincks@ziggo.nl


Bericht Jan Meijerink (Pastoraatsgroep) 

Beste allemaal, 

Het zal velen van u opgevallen zijn dat wij al maanden 
niet meer in de kerk geweest zijn. Dit heeft te maken met 
de gezondheidstoestand van Wil. Alles is begonnen met 
een ernstige blaas- en nierbekkenontsteking en een 
pijnlijke plek achter haar rechternier. Na vele 
onderzoeken is op 5 augustus bij haar een 
nefrostomiekatheter geplaatst omdat de doorgang tussen nier en blaas 
gehinderd wordt. Een van de meest voorkomende oorzaken van obstructie 
is een steen die in de urineleider geklemd zit, maar kan ook door andere 
reden bemoeilijkt worden bijvoorbeeld door een gezwel in of buiten de 
urineleider. Doordat er een bedreigende situatie ontstond is er snel 
ingegrepen. In september hebben wij opnieuw een gesprek met de 
uroloog. De dagelijkse verzorging voor Wil vraagt veel tijd waarbij de 
verpleegkundige hulp voor de wond zorgt en haar toestand in de gaten 
houdt. Wij blijven nog steeds positief in het leven staan en zullen dit ook 
wel weer overwinnen. 

Dank voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties. Hartelijke 
groeten en daarbij alle goeds voor u allen.  Jan en Wil Meijerink 

In Memoriam Charles Benoit 

Charlie werd op 17 oktober 1948 als Charles Léon Patrick Benoit in 
Croix, in Frankrijk geboren. In 1951 kwamen ze naar Nederland. Vader, 
moeder, Alain, Charlie en Liliane. Zijn zus is inmiddels overleden. Charlie 
ging naar de lagere school en daarna naar de LTS. Hij moest in Frankrijk 
in de militaire dienst.  Daarna ging hij werken, eerst bij Maco-Hendriks 
maar al snel werd het SKF. Daar werkte hij in de ploegendienst. En dat 
is hij altijd blijven doen. 

Samen met Aartje, zijn vrouw, kregen ze twee zonen. Begin negentiger jaren 
kwamen ze naar Driemaster 41. Het waren daar fijne jaren. Tot Aartje in 1995 ziek 
werd. Ze had geen lang ziekbed. Want na 6 weken overleed zij. Charlie jr. was al 
volwassen maar Henri was pas 15 jaar. Zo heeft Charlie gedurende één jaar alleen 
ochtenddiensten gedraaid om ’s avonds bij Henri thuis te zijn. 

Zijn grote hobby was vissen. Om die reden heeft hij de Nederlandse nationaliteit 
aangenomen want dan mocht hij mee doen met het Nederlands Kampioenschap 
Vissen. Hij viste graag met zijn jongens. 

Hij was ook gek op muziek van o.a. de Rolling Stones. Hij is tot tweemaal met Henri 
toe naar een concert in de Arena geweest Op de kist lag een bloemstuk met het 
logo van deze rockband. 

In oktober 2019 hoorde Charlie dat hij niet meer operabel was. In januari ging hij 
naar Hospice Berkenstein om te herstellen van een herseninfarct. Daar was hij  
3 maanden. Hij knapte op en kwam eind april weer thuis. Enkele maanden ging het 
goed. Eind juli ging hij weer naar de hospice. En daar is hij op 11 augustus overleden. 

Hij had vaak verdriet om zijn jongens. Wat deze moesten missen. Hoewel zij toch 
terug kijken op leuke tijden. Ook naar zijn schoondochter toe, was hij dankbaar. 

Het was een rustige man, genietend van muziek en altijd weer dat sigaartje en dat 
biertje. Zo kun je hem uittekenen. Zowel Charlie jr. als Henri vertelden 
herinneringen die zij ophaalden. Zij droegen hun vader op handen. Gedurende 25 
jaar was hij hun vader en hun moeder. Op de kaart stond hij omschreven met deze 
tekst. 

Hij leefde zijn eigen leven, rustig, eenvoudig en bescheiden. Wij zijn vol 
bewondering voor de wijze waarop hij zijn strijd heeft gestreden. 

Jouw rust is meer dan verdiend. Wij gaan jou ontzettend missen. Voor altijd ben jij 
in ons hart.                                                                                                         (Maria Meijer) 

 


