
 

Verschijningsdatum Woensdag 17 februari 2021 

Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl 

Contact crisisteam: titus.veenendaal@gmail.com 

 

Online vieringen 
__________________________________________ 
Livestreamvieringen in de parochie: 
Woensdag 17 februari 19.00 uur 
Zondag 21 februari 10.00 uur 
Zondag 28 februari 11.00 uur 
Klik hier voor het YouTube-kanaal van de parochie 
___________________________________________ 
Woensdag 9.00 uur Gebedsviering via Zoom pastor Guido Dieteren 
Wil u deelnemen? Stuur dan een mail aan Guido Dieteren 

Vieringen Eucharistisch Centrum 
(In Wageningen, Johannes de Doperkerk - Bergstraat 17) 
Zaterdagavond 18.30 uur voorganger pastoor H. ten Have 
Woensdagochtend 9.00 uur voorganger pastoor H. ten Have 
Donderdagavond 18.30 uur voorganger pastoor H. ten Have 
Vrijdagochtend 8.30 uur voorganger pastoor H. ten Have 
Zondag 21 februari 10.00 uur voorganger pastoor H. ten Have 
Zondag 28 februari 11.00 uur voorganger pastoor H. ten Have  
Reserveren is verplicht en kan via het online reserveringsysteem 
https://pztb.mijnkerk.org/nl/ of via 0317 – 747111.______  
De missen van donderdag en vrijdag (18 en 19 februari) gaan niet door 

Contact  
R.K. Salvatorkerk Veenendaal  
Adriaen van Ostadelaan 54  
3904 TL Veenendaal  
T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl www.salvatorkerkveenendaal.nl  

 

Kerkopenstelling 
Op zondag 21 februari is de kerk van 9.30 uur – 11.00 
uur open voor het branden van een kaarsje, om stil te 
worden en persoonlijk gebed.  
 

Voedselbank 

Ook is het mogelijk om tijdens de openstelling van de 
kerk houdbare producten mee te nemen voor de 
voedselbank.  
 

Vastenactie 

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd 
projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs 
en ondersteuning geven bij het opstarten van een 
eigen onderneming in ontwikkelingslanden. Deze 
projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van 
trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en 
het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich 
in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond 
kunnen komen van hun (deeltijd)baan. Op 
www.vastenactie.nl leest u meer over de projecten 
die gesteund worden. 
Help Vastenactie deze projecten te ondersteunen. 
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 
t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 

Aswoensdag 
Op woensdag 17 februari begint de 
vastentijd. Er is een Aswoensdag viering 
via livestream te zien om 19.00 uur vanuit 
de Johannes de Doperkerk (Wageningen). 
Deze kunt u volgen via het 
YouTubekanaal van de parochie:   
https://www.youtube.com/ 
channel/UCepz2Kb5FODYOgFhRTJcm3A 
 

 
 

Kent u parochianen waarvan u weet of vermoedt dat zij geen internet gebruiken of 
hebben en dus door ons niet via e-mail bereikt kunnen worden, wilt u dan deze informatie 
uitprinten en bij hen in de brievenbus stoppen? Of nog beter: geef het bij hen af. Een 
mooi gebaar. 
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Mededeling 
Het secretariaat is tot en met 2 maart 
gesloten. Voor vragen kunt u per mail 
contact opnemen via 
veenendaal@pztb.nl. 
 

Hoe waardevol… 
 (Marinus v.d. Berg) 
Hoe waardevol de vrienden die je trouw 
blijven, hoe waardevol de naasten op wie 
je kunt bouwen, hoe waardevol de mensen 
die doen wat ze zeggen, hoe waardevol de 
mensen met wie je stil kunt zijn 
 
ze bewaren je ze houden je overeind ze 
houden je gaande als zoveel wankelt als 
zoveel onzeker is als zoveel je vermoeit 
 
zij behoeden je op de weg die je moet 
gaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van angst naar 
vertrouwen! 
Vastentijd 2021 
Verdieping en waardevolle 
ontmoetingen – doe(t) je/u mee? 

De huidige tijd geeft ons volop 
gelegenheid om ons zorgen te 
maken, twijfels te hebben en zelfs 
angstig te zijn. En we kunnen er 
minder makkelijk met elkaar over 
praten, want we komen elkaar 
minder snel tegen. Laten we deze speciale tijd van voorbereiding op 
Pasen - de 40-dagentijd - inzetten om ons te verdiepen in hoe we samen 
de stap kunnen zetten van een leven met zorgen, twijfel of angst naar 
meer vertrouwen. Wat heeft ons geloof in God ons daarin te bieden? 
Jezus vertrouwde blindelings terwijl Hij ‘angstige’ momenten 
meemaakte. Was Hij bang? Had Hij zorgen? Laten we samen ontdekken 
hoe Hij daarmee omging en of wij daar in ons eigen leven ook iets mee 
kunnen. 

Doe(t) je(/u) mee? Met waardevolle ontmoetingen rondom een serie 
wekelijkse thema’s gerelateerd aan ‘Van angst naar vertrouwen!’? 

Wekelijkse Thema’s 
Zondag 21 februari - aftrap 1. LOSLATEN Aftrap in de (livestream)viering 
(Marcus 1, 12-15) 
Week 8 (22 – 28 Feb) 2. LUISTEREN (Marcus 9, 2-10) 
Week 9 (01 – 07 Feb) 3. ONTMOETEN (Johannes 2, 13-25) 
Week 10 (08 – 14 Feb) 4. REDDING (Johannes 3, 14-21) 
Week 11 (15 – 21 Feb) 5. VERBONDENHEID (Johannes 12, 20-33) 
Week 12 (22 – 28 Feb) 6. IN GODS NAAM (Marcus 14, 1-15, 47) 
Voor meer informatie www.tituszoekt.nl . 
 

Vastenbrief kardinaal Eijk 
Broeders en zusters in Christus Jezus onze 
Heer, 
We leven in zware tijden. Onze 
samenleving is tijdens de 
coronaviruspandemie op drift 
geraakt. Terwijl de tweede golf van 
besmettingen nog niet eens voorbij is, zien 
we al een derde golf op ons afkomen. Het 
blijft voorlopig ‘alle hens aan dek’. Ook het 
kerkelijk leven lijdt ernstig onder deze 
pandemie. Vorig jaar waren onze 
kerkgebouwen enkele maanden niet 
toegankelijk voor publieke vieringen. 
Daarna was er stapsgewijs meer mogelijk, 
volgens een strikt protocol, momenteel 
geldt een maximum van dertig 
aanwezigen bij een viering. In deze 
onwerkelijke, want bizarre, werkelijkheid 
begint met Aswoensdag de 
Veertigdagentijd waarin wij ons 
voorbereiden op het hoogfeest van Pasen. 
Van oudsher vraagt de Veertigdagentijd 
ons om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat 
wil zeggen: het is een periode van 
verstilling, bezinning en onthouding. 
Onthouding kan in de huidige 
omstandigheden een overbodige oproep 
lijken: we leven immers in een tijd waarin 
we ons al van zoveel dingen moeten 
onthouden: het (openbare) leven ligt 
grotendeels stil. Klik hier om de hele brief 
te lezen. 
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Overweging zondag 14 februari  

Op zondag 14 februari zou Maria Meijer (parochieel 
voorgangster) zijn voorgegaan. Ondanks de kerksluiting heeft 
zij een overweging gemaakt. 
 
Op woensdag 20 jan was de Inauguratie van Joe Biden. Tijdens 
die plechtigheid hoorden wij Amanda Gorman een gedicht 
voordragen: De hoge heuvel die ons wacht. 
Het is een jonge donkere Amerikaanse vrouw; Meteen dacht ik 
aan het gedicht van Martin Luther King I have a dream. Daarin 
zitten zoveel overeenkomsten.  
Die vrouw sprak haar droom, haar hoop voor de toekomst van 
het Amerikaanse volk uit. De wens dat niemand uitgesloten mag 
worden. 
Zien wij hierin geen overeenkomst met de melaatse man uit het 
evangelie van vandaag? 
 
Wie het evangelie aandachtig leest of beluistert, zal getroffen 
worden door de merkwaardige tegenstelling die in het verhaal 
zit. Een melaatse kon je niet aanraken, zeker niet in de tijd van 
Jezus. Niet zozeer omdat je bang moest zijn door hem besmet 
te worden. Melaatsen waren religieus en sociaal 'onrein', 
uitgesloten uit de gemeenschap. Daarop sloeg ook de vraag van 
de melaatse aan Jezus: 'Als u wilt, kunt u me rein maken.' Dat 
deed Jezus, door meteen de Joodse wet te overtreden en de 
melaatse aan te raken. Jezus zorgde er voor dat de man weer in 
de gemeenschap kon opgenomen worden. 
De ziekte was niet het ergste; maar de eenzaamheid, het 
buitengesloten zijn. Niet voor een paar weken of voor een jaar. 
Nee levenslang, dat was het ergste. 
En dan raakt Jezus de melaatse man aan.  
 
In de eerste lezing wordt beschreven wat je moet doen als 
iemand getroffen wordt door een besmettelijke ziekte. Het 
antwoord is: isoleren en in  

quarantaine. Wij zouden er aan toevoegen: mondkapje 
voor, anderen niet aanraken en anderhalve meter 
afstand houden. Dat zijn de maatregelen.  Mozes 
vaardigde destijds al een wet uit waarin stond dat 
melaatsen als onrein beschouwd moesten worden. 
Marcus heeft dit verhaal van Jezus, mogelijk in Rome 
opgeschreven. Marcus leefde in de tijd dat Nero keizer 
van Rome was. Een verschrikkelijk heerser. Hij liet 
Rome in brand steken en gaf de christenen de schuld. 
Het gevolg was een heksenjacht op christenen. Die 
eerste christengemeenschap die bestond voornamelijk 
uit mensen zonder aanzien.  
Het is net of Marcus hen een spiegel voorhoudt. In die 
melaatse uit het evangelie herkenden ze zichzelf. Zij 
hoorden er niet bij, ze werden gemeden als de pest, en 
ze konden het vuile werk doen. 
Ze voelen zich wel thuis bij Marcus door wat hij te 
vertellen-had. 
Zij werden geraakt door het verhaal over Jezus zelf. Er 
was, daar in Rome, wel een onderlinge afspraak om niet 
te veel ruchtbaarheid te geven aan de bijeenkomsten. 
Maar, houd je mond maar eens wanneer je gelukkig 
bent, als je gezien en gekend wordt. Wanneer je blij 
bent er ook bij te horen. Er was echter ook angst voor 
die Nero en zijn trawanten. Hij zag met lede ogen aan 
dat de christenkerk groeide. Tegen de verdrukking in.  
 
Jezus zegt tegen de melaatse: Geef er geen 
ruchtbaarheid aan maar man schreeuwde het van de 
daken. Hij voelde zich geaccepteerd. Hij was weer 
aangeraakt. Hij hoorde er weer bij. En Jezus trok zich 
terug. Hij ging a.h.w. ondergronds verder. Maar bij die 
melaatse was het zaadje van geloof wel gezaaid. 
 
Melaatsheid, onreinheid, ik had er weinig voorstelling 
bij. Ik dacht: Hoe kun je mensen zo afschermen en er  

helemaal niets mee te maken willen hebben. 
En nu met de pandemie waarin wij verkeren, een tijd 
van quarantaine, mondkapjes, testen, veel 
besmettingen en veel doden. Nu zie je dat afschermen 
wel-een-manier-is. 
 
Weer denk ik: Wat een goed verhaal uit de bijbel. Het 
gold duizenden jaren geleden en kan nu ook weer 
toegepast worden. Niet naar de letter maar naar de 
inhoud. 
Ook wij verlangen er naar om elkaar weer te kunnen 
aanraken. Om niet huiverig te zijn  en contact te hebben 
met iemand. Maar om een ander zo maar de hand te 
kunnen schudden of een hand op de schouder te 
leggen,-dat-missen-we. 
Voor veel mensen is die lockdown lang maar door wat 
aandacht voor elkaar in de vorm van een telefoontje, 
een mailtje of een kaartje komen wij er door. Meer 
aandacht voor elkaar en meer solidariteit. Dan voelt 
men zich aangeraakt net als die melaatse. 
 
Toch is er wel die vraag: Hoe kan heden ten dage zo iets 
gebeuren? En dan hoor je al snel verschillende 
onderwerpen zoals: onveilig voedsel, globalisering, 
verre extreme reizen, klimaatverandering. En wat doen 
wij er aan? En hoe gaan wij er mee om? 
Wij worden er weer eens op gewezen dat wij zuinig 
moeten zijn met alles wat wij gekregen hebben. Zuinig 
op moeder aarde en zuinig hoe wij met elkaar daar mee 
omgaan. 
Wij moeten ook positief blijven ook al is het, zoals 
Amanda Gorman in haar gedicht ‘Een hoge heuvel die 
ons-wacht’-zegt. 
Zij-sluit-het-af-met:  
De nieuwe dageraad bloeit open nu wij hem bevrijden. 
Want-het-licht-blijft-altijd-schijnen 
Als je maar de moed hebt het te zien. 


