
 

Verschijningsdatum Woensdag 5 mei 2021 

Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl 

Contact crisisteam: titus.veenendaal@gmail.com 

 

Vieringen Salvatorkerk 
Zondag 9 mei 10.15 uur Gebedsviering Erik Rozeman 
Donderdag 13 mei HEMELVAART 10.15 uur Gebedsviering Hans Lucassen 
Zondag 16 mei 9.30 uur Eucharistie Henri ten Have 
Reserveren is verplicht, zie bericht hiernaast 
 

Online vieringen 
Livestreamvieringen in de parochie: 
Zondag 9 mei april 10.00 uur 
Donderdag 13 mei 11.00 uur 
Zondag 16 mei 10.00 uur 
Klik hier voor het YouTube-kanaal van de 
parochie________________________________________ 
Woensdag 9.00 uur Gebedsviering via Zoom pastor Guido Dieteren 
Wil u deelnemen? Stuur dan een mail aan Guido Dieteren 

 
Contact  
R.K. Salvatorkerk Veenendaal  
Adriaen van Ostadelaan 54  
3904 TL Veenendaal  
T (0318)512218  
E veenendaal@pztb.nl  
www.salvatorkerkveenendaal.nl  

Meer mensen in de kerkvieringen 
Afgelopen week kregen we vanuit het Bisdom het 
bericht dat er vanaf heden 10% van het maximum 
aantal mensen in de kerk mag komen. Voor onze 
kerk geldt dus, dat we nu met maximaal 40 
parochianen in de vieringen aanwezig kunnen zijn. 
 
Sinds de kerk weer open mocht, en dat was dus met 
maximaal 30 mensen, hoorden we vaak dat men 
zich niet wilde aanmelden zodat hun plaats kon 
gaan naar een parochiaan die het kerkbezoek 
harder nodig had. Dat is natuurlijk wel begrijpelijk, 
maar het heeft ons de laatste weken ook laten zien 
dat misschien daardoor het aantal van 30 
parochianen dus niet werd gehaald. En dat is 
natuurlijk heel jammer, want iedereen is welkom. 
 
Daarom is ons advies is: Wilt u naar de kerk komen, 
meldt u zich dan gerust aan op de vrijdag vanaf 9.00 
tot 17:00 uur via Titus.veenendaal@gmail.com. 
Heeft u géén e-mail mogelijkheid? Dan kunt u bellen 
naar 06 – 51 63 98 84. M.b.t Hemelvaartsdag 
aanmelden kan op woensdag 12 mei tussen: 9.00-
17.00 uur. 
Hoe mooi zou het zijn als we zondags met het 
maximum aantal van 40 parochianen nu, weer in de 
vieringen aanwezig zijn. 

(Terug)kijk tips! 
Zondag 2 mei (is geweest),  
Zie je zondag 
In deze uitzending wordt aandacht besteed aan het 
Coventrygebed dat iedere vrijdag om 12.00 uur 
wordt gehouden, met opnames uit onze 
parochiekerk in Wageningen. Klik hier om deze 
uitzending terug te kijken. 
 
Zaterdag 1 mei (is geweest) 
Roderick zoekt licht 
Roderick fietst naar Deventer, de stad van Geert 
Groote, grondlegger van de Moderne Devotie. 
Gauthier de Bekker werkt er als priester en vertelt 
Roderick over de impact en de verrassende 
relevantie van deze belangrijke beweging uit de 
middeleeuwen. Klik hier om deze aflevering terug te 
kijken. 
 
Maandag 3 mei (is geweest),  
Kruispunt 
Deze uitzending, getiteld 'Titus Brandsma, held en 
heilige', gaat over het leven van onze 
parochiepatroon Titus Brandsma. Klik hier om deze 
uitzending terug te kijken. 
 
Francesco: un anno di pontificato 
Op Netflix staat momenteel een documentaire over 
het moment van aftreden van paus Benedictus XVI 
en paus Fransiscus die het pontificaat van hem 
overneemt.  

Kent u parochianen waarvan u weet of vermoedt dat zij geen internet gebruiken of 
hebben en dus door ons niet via e-mail bereikt kunnen worden, wilt u dan deze informatie 
uitprinten en bij hen in de brievenbus stoppen? Of nog beter: geef het bij hen af. Een 
mooi gebaar. 

mailto:veenendaal@pztb.nl
mailto:titus.veenendaal@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCepz2Kb5FODYOgFhRTJcm3A
mailto:guido.dieteren@casema.nl
mailto:veenendaal@pztb.nl
https://www.npostart.nl/zie-je-zondag/02-05-2021/VPWON_1324606
https://www.npostart.nl/index.php/roderick-zoekt-licht/01-05-2021/KN_1725126
https://www.npostart.nl/kruispunt/03-05-2021/KN_1725158
https://www.netflix.com/nl/title/81411187


Mariamaand mei 
Het aansteken van een kaarsje is zeker in de Mariamaand een 
mooi iets. U kunt dan op de zondagen, voor of na de viering, 
hiervoor terecht bij de Mariakapel. In de vitrinekast links naast de 
ingang van de kerk, kunt u zien of de kerk ook op dinsdag- en/of 
donderdagmorgen open is van 9:30 – 11:30 uur. U heeft dan ook 
de gelegenheid om bij de Mariakapel een kaarsje aan te steken. 

Rozekransgebed 
De meimaand is traditioneel 
gewijd aan Maria. In vele landen 
komen mensen samen om de 
Rozenkrans te bidden. Gedurende 
de hele maand mei wordt ook in 
Salvatorkerk een keer per week 
de Rozenkrans gebeden. Een 
mooie kans om dit gebed te 
herontdekken! 

Op elke donderdagavond om 
20:00 uur is de kerk open voor 
het Rozenkransgebed. In eenvoud 
en met een open hart bidden we 
samen bij de Mariakapel. 
Aanmelden is niet nodig, iedereen 
is welkom. Er liggen mapjes met 
het Rozenkransgebed zodat ook 
wie niet vertrouwd is met dit 
gebed makkelijk mee kan doen. 
De eerste avond is op 6 mei. Tot 
dan! 

Gebedsmaraton 
Paus Franciscus roept op om de hele maand te bidden voor een 
einde aan de coronapandemie. En vraagt dagelijks de Rozekrans 
te bidden. Meer informatie daarover vindt u hier.  
 

 

Lintjesregen!  
Binnen onze parochie hebben Ad 
Veenendaal, Ria Kuijer en Cor van Kleef 
op 26 april een lintje uitgereikt 
gekregen. Zij mogen zich nu lid noemen 
van in de Orde van Oranje-Nassau. Van 
harte gefeliciteerd! Waarom zij dit lintje 
hebben verdiend, kunt u hier lezen. De 
video die de gemeente hierover heeft 
gemaakt is te bekijken via Facebook (klik 
hier voor de directe link). 
Op pagina 3 van deze nieuwsbrief leest u    Beelden: video gemeente Veenendaal 
een ingezonden verslag over Ad 
Veenendaal, geschreven door een mede 
parochiaan/vrijwilliger. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Themaserie ‘Leer de Geest van 
Liefde kennen’ 
N.a.v. Johannes 15, 9 – 17. In de video 
van deze week spreekt pastoor Henri ten 
Have over talen van liefde. Je hebt 
gevoelsliefde, maar ook een radicale 
liefde waar je voor kunt kiezen. De 
reflectievragen voor deze week zijn: Hoe 
laat ik mijn liefde blijken en voor welke 
talen van de liefde ben ik gevoelig? En 
botst het soms met mensen die een andere taal van liefde spreken? Dit onderwerp wordt 
verder verdiept tijdens de (online) viering van zondag 9 mei (zie pagina 1 voor de link naar 
deze viering). Om naar de video te gaan: klik hier. 

https://www.kn.nl/vaticaan/paus-bid-de-hele-meimaand-voor-een-eind-aan-de-pandemie/
https://www.veenendaal.nl/info-over-de-gemeente/actueel/koninklijke-onderscheidingen
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=368048204547724&external_log_id=787f7055-c5ec-4747-a70c-eef4860f26c8&q=gemeente%20veenendaal
https://youtu.be/FGC3S8zNbqs


Uitgelicht: Ad Veenendaal -Een actief leven voor de kerk 
(Ingezonden stuk) 
 
Enkele Wetenswaardigheden over Ad Veenendaal 
Tijdens de kerkdienst werd hij als 12 jarig knaapje nogal eens gecorrigeerd door 
de Pastoor die hem aan zijn oren trok evenals zijn mede misdienaartjes, als het 
niet ging zoals het had moeten gaan. Wat geleerd ?? Ja natuurlijk, als de Pastoor 
het zegt doe je dat gewoon. 
De toenmalige Pastoor had de misdienaar wijs gemaakt dat de beelden konden 
vliegen, hij bewees dat door het tonen van kapot gevallen beelden op het 
tuinpad. 
Bij de vrouwen vrijwilligers groep was er met Pasen een vraag naar eieren, daar 
kon Ad Veenendaal wel voor zorgen, maar hij had niet in de gaten dat 
ganzeneieren behoorlijk groot waren uitgevallen . Ondanks dat hij dat op een 
boerderij woonde moest hij weten dat kippeneieren niet zo groot waren. Toch liet 
hij zich ganzeneieren in de mand bezorgen. Ondanks dat hebben de 
vrouwenvrijwilligers er heerlijk van gesmuld. 
Bij de wisseling van de Pastores  waren er nogal eens technische problemen van 
huishoudelijke aard. Deze nieuwe Pastoor had het telefoonnummer van Ad 
Veenendaal snel gevonden, kun jij dit oplossen was de vraag. ’s Avonds rond 
22.30 uur de telefoon, kun je me helpen, ik heb hier geen verstand van maar ik 
zal doen wat ik kan. ’s Nachts om 02.00 uur karwei klaar en ging Ad als telefoon 
deskundige weer naar huis. En ’s ochtends was hij weer in de kerk te vinden om 
de kerk in orde te maken voor de ere dienst. 
Tijdens de milieuactie om stookolie ketels te verwijderen in Veenendaal, kwam 
ook de Salvatorkerk aan de beurt, dus ook Ad Veenendaal werd weer 
ingeschakeld. Kleding onder de olie, het lichaam onder de olie, de kelder in de 
olie en dagenlang genieten van de penetrante stookolie stank. Tot heden is dit 
nog te ruiken in de kruipruimte en kelder van de pastorie. 
Weer bij het wisselen van Pastores wilde de nieuwe Pastoor de imposante 
visvijver op het kerkplein laten verwijderen. Veel vrijwilligers en Ad Veenendaal 
werd gevraagd om deze klus te klaren. De grote Koi Karpers waren niet zo 
moeilijk te vangen, maar het lozen van het water op het gemeente riool en het  
 

wegvangen van de kleine vissen was problematisch. Menig nat pak en het 
glibberen over de kleine vissen op het droge heeft menige valpartij opgeleverd. De 
uitgebreide houtworm in de kap van de sacristie waren een groot probleem, Ad 
vroeg, heb jij die beestjes wel eens gezien ? Hij wist niet beter dat ze net zo groot 
waren als mieren. Dat was gelukkig niet waar en werd er een gespecialiseerd 
bedrijf ingeschakeld om dit karwei te klaren. 
Het takelmechanisme voor het ophijsen van de adventskrans was al jaren een 
probleem omdat men niet goed wist hoe dit gedaan kon worden. Ad Veenendaal 
met al zijn technische vaardigheden heeft dit snel en probleemloos opgelost. Een 
kinderhand kan dit nu moeiteloos bedienen. 
Op de rommelmarkt blies Ad Veenendaal zijn toontjes mee, wist bijna alles wat er 
in zijn marktkraam goed te verkopen, zelfs apparaten die het achteraf niet goed 
deden werden ter plekke door hem gerepareerd, en was iedereen weer happy. 
De warmwatervoorziening werkte niet goed meer, dus werd Ad Veenendaal 
weer gebeld met de vraag kun jij dit regelen? Soms wel voor de 3e keer op 1 dag 
ging Ad naar de kerk om een technisch probleem op te lossen. Het 
warmwaterprobleem was helemaal hilarisch, geen water in de boiler en geen 
water in de tank.  
Ook de problemen met het sluiten van de kluis (tabernakel ) konden een tweetal 
assistent kosters niet gesloten krijgen. Ad Veenendaal maar weer gebeld. Kun jij 
dit oplossen?  Na enig speurwerk en gepriegel werd er een minuscuul torretje uit 
het sleutelgat verwijderd, en het slot werkte weer. 
De waterafvoer op het kerk dak zat verstopt, wie lost dit op? Een loodgieter was 
niet snel te bereiken. Oké zegt Ad, ik doe het zelf. De ladder van 14 sporten tegen 
de dakgoot gezet. Ad Veenendaal met zijn 83 oud  jaren oud  klom omhoog tot in 
de dakgoot en daar begon de klim via het dakpannen-dak  naar de verstopping. 
De afvoergoot schoongemaakt verstopping opgelost. Zegt Ad, zo weer een 
loodgieter uitgespaard. Maar wel de laatste keer dak ik het dak heb beklommen. 
Op enig moment werd ten overstaan van heel het kerkvolk Ad 
Veenendaal bedankt en werd hem een doos Merci overhandigd.  
Die hij gelijk doorgaf aan een andere vrijwilliger. 
Ad Veenendaal, een man met een groot hart, altijd bereid om 
andere belangeloos te helpen. Een groot sieraad voor onze 
kerkgemeenschap. (Een mede vrijwilliger). 

  


