Terugbklik op: Open Deur Mis

De Open Deur mis van 18 september was een groot succes dankzij de
inzet van veel mensen. Deze mis was er natuurlijk voor iedereen maar
in het bijzonder om mensen opnieuw kennis te laten maken met onze
parochie en de betekenis van de Eucharistie.

Doordat het weer zo snel veranderde
in kou en regen moesten alle
activiteiten die na de viering gepland
waren binnen gebeuren. Een aantal
spelleties voor de kinderen na de
viering konden niet doorgaan.

Er waren meer dan 200 bezoekers en
22 deelnemers bij de
kindernevendienst. De  kinderen
maakten een spandoek met handjes
i.v.m. de vredesweek en dit werd
aangeboden samen met de andere
gaven voor de offerande. De
kinderen kwamen in optocht vanuit
achterin de kerk met brood, water,
wijn, fruit en de collectemandjes.

Tijdens de viering was er een
commentator. Het koor Kleurrijk zong
mooie en inspirerende liederen, die
uitnodigden om mee te zingen. Er
werd vol aandacht geluisterd naar de
voorganger father Roderick

die 66k uitleg gaf, b.v. tijdens het
voorbereiden van de offerande. Hij
vertelde o.a. over de witte doek, de
corporale, waarop het
altaarsacrament moet rusten. Dit
kun je zien als een lijkwade.

Na de viering was er koffie, thee,
limonade en werd er gezellig
nagepraat onder het genot van veel,
door talloze mensen meegebrachte
lekkernijen. De feestelijk aangeklede
statafels in het midden van de zaal
met het buffet aan de zijkant gaven
het gebeuren een uitnodigend
gebaar voor een spontane
samenkomst.

Er was een rondleiding met 2 gidsen,
die interessante dingen vertelden
0.a. over de symboliek in de kerk en
over de Mariakapel waar
oorspronkelijk een trap naar
beneden ging naar de doopvont.
Deze Open Deurviering werd door

veel mensen gewaardeerd. Het gaat
om gastvrijheid, openheid en
verbinding en we willen laten zien
dat iedereen van harte welkom is.

(LEDRAIK

KOORLEDEN GEZOCHT!

:
.‘I:’.. - jw
A e
_.:.- e e _:__:. :-:; _-_.I
| i AL !
] L _I_ : .' ALY I
| 2000

3

WE REPETEREN

IEDERE WOENSDAG

IN DE

SALVATORKERK.
WEES WELKOM OM

EENS TE KOMEN

“ ol
KIJKEN!

ADRES: ADRIAEN VAN OSTADELAAN 54, VEERENDAAL
KLEURRI|KKOOR®GMAIL COM

Klusdagen

Op de kluszaterdagen 8 oktober en
12 november gaan we de rouwkapel
opfrissen. Kunt u schuren,
schilderen? Bent u handig met
elektra, of schoonmaken? Zou u ons
dan willen helpen?

Het zou fijn zijn, als u ons wil laten
weten wanneer u komt. We zijn
bereikbaar op Irv@pztb.nl  of
06-11400848

Met hartelijke groeten, Bart, Gregor
en Krista




Oktober:

Oktober is, na de maand mei, de tweede Mariamaand en de maand
die de Rooms Katholieke Kerk aan de Rozenkrans wijdt.

Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw en
werd vooral gepropageerd door
paus Leo XIlll. Het is een uitbreiding
van het liturgische feest van Maria
Koningin van de Rozenkrans op 7
oktober.

De keuze van deze maand hangt
samen met de liturgische
gedachtenis van Maria van de
Rozenkrans op 7 oktober. Deze
viering werd ingesteld door de
heilige paus Pius V in 1571. Hij had
de christelijke overwinning van de
Slag bij Lepanto (7 oktober 1571)
toegeschreven aan het bidden van
de rozenkrans.

Het rozenkransgebed werd
gepropageerd door de orde der
Dominicanen, waartoe Pius V zelf
ook toe behoorde. Volgens een
legende was de Rozenkrans een
geschenk van de Heilige Maagd
Maria aan  Sint  Dominicus
(1170-1221), stichter van de
dominicanen.

Gedurende de hele maand oktober
wordt ook in Salvatorkerk een keer
per week de Rozenkrans gebeden.
Een mooie kans om dit gebed te

herontdekken!

Op elke dinsdagavond om 19:30 uur
is de kerk open voor het
Rozenkransgebed. In eenvoud en
met een open hart bidden we samen
bij de Mariakapel. Aanmelden is niet
nodig, iedereen is welkom. Er liggen
mapjes met het Rozenkransgebed
zodat ook wie niet vertrouwd is met
dit gebed makkelijk mee kan doen.
We sluiten het gebed met een kopje
koffie of thee. De eerste avond is op
4 oktober. Tot dan!

Deze cursus wordt elk jaar opnieuw
gegeven en is voor mensen die graag
meer zouden willen weten over het
katholieke geloof. Soms zijn het
katholieken die hun kennis willen
opfrissen of die op volwassen leeftijd
het vormsel willen obtvangen. Soms zijn
het mensen die erover denken om
katholiek te worden. De cursus bestaat
uit 10 bijeenkomsten. De eerste
bijeenkomst  wordt gegeven op
donderdag 29 september om 20.00 uur
in Wageningen. Voor meer informatie
kunt u terecht bij pastoor Ten Have via
1.tenhave@pztb.nl of 0317-419290.

Zondag 23 oktober is de jaarlijkse
Gelderse bedevaart naar Maria van
Renkum. Een  Dbloemenhulde en
gezamenlijk rozenkransgebed vormt om
14.00 uur het begin in de bedevaartskerk.
De Eucharistieviering is om 14.45 uur. Na
de  uitstelling van het Allerheiligst
Sacrament en het Lof wordt het
programma om 16.00 uur afgesloten met
koffie/thee en een versnapering in de
pastorie.

Voor meer info: www.mariavanrenkum.nl

Zon 2 okt 10.15 uur
Communieviering

Erika Dupain

Zang: Gospelband Spirit
Er is Kinderwoorddienst

Zon 9 okt 10.15 uur
Communieviering
Joop Nijrolder
Zang: Koor Kleurrijk

Agenda
Di 27 sept Gez. Maaltijd
Do 29 sept Basis cursus rk geloof

Di 4 okt Rozenkrans bidden
Za 8 okt Klusdag

Di 11 okt Rozenkrans bidden
Zo 23 okt Gelderse Bedevaart

Mailadressen en telefoonnummers

Locatieraad: Irv@pztb.nl

Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl
(0318) 526127

Secretariaat: veenendaal@pztb.nl

Telefoon: (0318) 512218
Spoed/uitvaart: (06) 51639884
Redactie:

schakelredactie.veenendaal@live.nl
Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag
11 oktober tot 12.00 uur.



