
Deze zomer interviewde we voor TitusBreed Anita Boere over haar dichtbundel Vuurtorens 

en Vlinders en over haar leven met de ziekte ALS, die haar 10 jaar geleden overkwam.  

Afgelopen week bereikte ons het verdrietige bericht dat zij op 16 oktober is overleden. 

Anita Boere-Borremans 

Op de kaart stond een van haar gedichten 

 

Als ik er niet meer ben, kijk dan achterom, 
maar vraag niet waarom. 

Kijk naar alle vlinders en vuurtorens op mijn levenspad, 
ik heb zo’n prachtig leven gehad. 

Maak nieuwe herinneringen, 
tel je zegeningen.  

Liefs,  
Oma, mama, Anita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden.  
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