Welkom op de Alphacursus!

Vanaf maandag 30 januari starten er in de parochie weer Alphacursussen.
We gaanin 10 a 12 bijeenkomsten aan de hand van verschillende thema's
met elkaar in gesprek over de zin van het leven en het christelijke geloof.
Elke avond heeft een ander thema, zoals b.v. 'Wie is Jezus?', 'Waarom en
hoe lezen we de Bijbel?', 'Hoe leidt God ons?'. Ben je nu al lang bij de kerk
zit, nog maar pas of helemaal niet, de cursus is voor iedereen. Er is geen
voorkennis nodig.

Er zijn 2 cursussen: een met wekelijkse bijeenkomsten in Wageningen /
Ede en een met tweewekelijkse bijeenkomsten in Renkum. We beginnen
met een gezellige maaltijd. '

Is je interesse gewekt? Kijk dan voor meer
informatie op www.tituszoekt.nl

Vraag gerust een vriend(in), buur of broer/zus
me. Ook mensen van buiten onze parochie zijn
van harte welkom.

Voor vragen en aanmelden kun je een mail
sturen naar alpha@pztb.nl

De avond begint om 19.30 uur in de RK Kerk,
Bergstraat 17 in Wageningen).

Week van Gebed is gestart !

De week van Gebed is weer landelijk gestart. Elke dag om 19.30 u is er
in een van de Veenendaalse kerken een gebedsdienst met na afloop
koffie/thee. Op woensdag 18 januari gaat Maria Meijer (parochieel
voorgangster) voor in het Ontmoetingshuis in Veenendaal Oost aan de
Spiesheem 54. Deze dienst is in samenwerking met de Hervormde
Gemeente. Voor meer informatie zie www.salvatorkerkveenendaal.nl

De Blasius-zegen

UL

| dag is 3

| Sebaste

Blasius is vooral
bekend als de
beschermheilige  van
hen die lijJden aan
keelaandoeningen. Zijn
februari.
Blasius, bisschop van
in  Armeniée,
zou tijdens het bewind
van de Romeinse

B Kkeizer Licinus in 316 de

marteldood gestorven
zijn. Daar hij, volgens
de legende, een knaap

die door een graat in de keel bijna
gestikt was, van de dood had gered.
Hij wordt door het volk beschouwd

als de

beschermheilige

tegen

keelpijn (en andere ziekten).

U bent van harte uitgenodigd voor de
eucharistieviering op zaterdagavond
4 febr. om 18:30 uur in Wageningen
en vooral ook om na die viering de
Blasiuszegen te ontvangen.

Bij een Blasiuszegen houdt de
priester twee - tijdens Maria Lichtmis
gewijde - kaarsen Kkruiselings voor

iemands keel.

volgende

Hierbij wordt de
zegen  uitgesproken:

('Moge God u op voorspraak van de

heilige

Blasius

bevrijden van

keelziekten en andere kwalen in de
naam van de Vader en de Zoon en
de Heilige Geest').

Santiago de Compastela

Op zondag 12 februari zal Henk Koop
na het gebruikelijke koffiedrinken een
presentatie geven over Zijn
ervaringen tijdens de bedevaart naar
Santiago de Compastela. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd. Er zal
gezorgd worden voor een kop soep
met stokbrood, waarvoor een kleine
vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

De bedoeling is om 12 uur te
beginnen tot ongeveer 14.00 uur.

Opknappen pastorie

Zoals jullie hebben kunnen zien, is de
aannemer al flink bezig om de
pastorie op te knappen.

Pastor Erik Rozeman komt in
Veenendaal wonen en we hopen hem
zo shnel mogelijk te verwelkomen.
Mochten er vragen zijn, stel ze dan
aan de locatieraad. We zijn
bereikbaar op Irv@pztb.nl



Open Deur Viering:

We zijn op zoek zijn naar nieuwe vormen van samen kerk zijn ! We hebben
in september al de eerste Open Deur mis gehad en dat willen we vaker
doen. Deze mis is er voor iedereen maar in het bijzonder om mensen
(opnieuw) kennis te laten maken met onze parochie en de betekenis van
de Eucharistie. Eind vorig jaar is het idee ontstaan om ook de
gezinsvieringen hierin te integreren. We doen dit omdat in deze vieringen
aandacht is voor activiteiten speciaal voor kinderen, zoals een bijzondere
Kinderwoorddienst. Pastoor Henri gaf als advies om de kinderen meer bij
de vieringen te betrekken door hen taakjes te geven. De eerstvolgende zal
zijn op 19 maart.

Kinderwoorddienst

We streven ernaar om bij elke Eucharistie een kinderwoorddienst aan te
kunnen bieden. Chiara en Mara (twee tieners) willen assisteren bij de
Kinderwoorddienst. Dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling, maar het is
niet voldoende. Omdat we onze hulpvaardige tieners nog niet alle
verantwoordelijkheid voor de kinderwoorddiensten willen geven, zoeken
we ook o.a. voor 19 februari hulp daarbij. Het gaat dan om een verhaaltje
voorlezen uit de kinderbijbel en bijv. om een klein werkje (kleurplaat) te
laten maken. We vinden het belangrijk dat ook jonge kinderen leren
ondervinden wat de Eucharistie inhoudt. Daarom zijn de kinderen véor de
consecratie weer terug in de kerk. Wilt u helpen? U kunt zich melden door
een mail te sturen naar de Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl Of bellen naar
Cisca Groothedde 0318-52 61 27 of Jos van der Lee 06-21840419.

Zing mee met Feniks

Het koor Feniks zong zondag 15 januari in de kerk in Veenendaal en deed
toen een oproep. Lijkt het u leuk om in een koor te zingen en de vieringen in
onze parochie muzikaal op te luisteren? Kom dan vrijblijvend zingen bij
Feniks! Spreek een van ons aan na de mis of kom langs op onze repetitie.
Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan koorlid Janneke Postma. Zij is
bereikbaar op het telefoonnummer 0318-415813. U bent van harte welkom!
Uitgebreide informatie over dit koor en waar ze repeteren, vindt u op onze
website.

Stephan Sanders Titus Leerhuis maandag 23 januari

Op maandag 23 januari is er weer een interessant Titus Leerhuis. Stephan
Sanders (filosoof en politiek weterschapper zal dan spreken.

In februari 2016 gaat Stephan
Sanders voor het eerst sinds lange tijd
naar de kerk. Niet voor een trouwerij of
begrafenis, maar omdat hij moet van
zichzelf. Onderhuids heeft zich
jarenlang een Godsbesef opgehoopt
dat erkend wil worden. Maar zijn
religieuze wending gaat gepaard met
een onbehoorlijke hoeveelheid
schaamte, een gevoel dat hij steevast
met ironie verhulde. Bij zijn eerste
kerkgang is er geen ontkomen aan.

Mailadressen en telefoonnummers

Locatieraad: Ir'v@pztb.nl

Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl
(0318) 526127

Secretariaat: veenendaal@pztb.nl

Telefoon: (0318) 512218
Spoed/uitvaart: (06) 51639884
Redactie:

schakelredactie.veenendaal@live.nl
Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag
31 januari tot 12.00 uur.

Er staan meteen camera's opgesteld,
want de Heilige Mis in de Sint
Nicolaasbasiliek in Amsterdam wordt
uitgezonden op tv. Niet alleen God
maar ook de wereld is getuige. Hoe
komt het dat een nieuwgelovige
zichzelf zo minnetjes weerspiegeld
ziet in het publieke oog? Wat heeft
God van doen met schaamte?

Tijd: 20.00 uur in Wageningen

Meer informatie www.pztb.nl

Agenda

2e za 9.00 u Klusochtend

3e zo 12.00 u Omgekeerd Huisbezoek
1e Dins 19.15 u Rozenkransgebed
4eDins 17.15 u Gezamenlijke maaltijd
Elke woe 20.00 u repeteren koor Kleurrijk

Woe 15 januari Youth Alpha*

Woe 18 januari 19.30 uur Week van Gebed
RK Kerk-Hervormde Gem.-Oost
In Ontmoetingshuis*

Di 24 januari Student Alpha*

Ma 30 januari Parochiele Alpha cursus

Za 4 februari Blasius Zegen

Zo 12 februari verhaal Camino Henk Koop

* Deze activiteiten zijn interkerkelijk

Zo 22 januari Communieviering met Hans Lucassen en muziek Spirit 10.15 u
Zo 29 januari Eucharistie met A. van Wieringen met Willibrordcantorij 10.15 u



