Wie durft!!

Je staat er niet alleen voor bij dit
mooie werk. Je kunt altijd terugvallen
op de Pastoraatsgroep.

Onze grootste uitdaging van dit
moment is dat de Liduinagroep kan
blijven doorgaan. Mieke Kleppers is
al bijna 45 jaar degene die gezorgd
heeft dat er aandacht is voor onze
zieke en oudere parochianen. Als
geloofsgemeenschap willen we
aandacht Dblijven geven aan
parochianen die dit nodig hebben.
Dit kan alleen als wij op de hoogte
zijn van het ziek thuis zijn, het verblijf
in het ziekenhuis, of de opname in
een revalidatiecentrum,
verpleeghuis, of hospice. Als
pastoraatsgroep willen wij, samen
met de Liduinagroep graag die
aandacht blijven geven en een
luisterend oor zijn voor deze
medeparochianen. Mocht u twijfelen
of het wel bekend is bij de
Liduinagroep dat een
medeparochiaan in uw omgeving
ziek of alleen is, wilt u ons dit dan

dan laten weten? U kunt bellen met
Jos van der Lee 06 21840419 en
nog steeds met Mieke Kleppers
0318522528. Eind dit jaar gaat
Mieke stoppen met de
Liduinagroep. Dit werk moet zeker
doorgaan. Wie wil ons daarbij
helpen? Lees hiernaast ook de
persoonlijke oproep van Mieke
voor meer informatie.

voor zieken en ouderen.

Ook Mieke Kleppers doet
oproep Liduinagroep

Wie...o...wie wil mij opvolgen als
cobrdinator van de Liduinagroep.
Helaas laat mijn gezondheid het niet
meer toe om nog langer deze groep
aan te sturen.

Na 42 jaar wil ik graag het stokje
doorgeven aan een andere vrijwilliger.
Wat een geweldige groep is de
Liduinagroep. Wij maken zoveel zieke-
en oudere parochianen blij.

Met een bezoekje, een kaartje of
zomaar een beetjie aandacht. De
vrijwilligers doen dit werk vanuit hun
hart.

Het gaat mij dan ook aan het hart dat ik
dit werk niet langer kan doen.

Ik hoop dat er een parochiaan is die dit
werk wil voortzetten.

Ik blijf nog tot het eind van dit jaar actief
dus ik kan iemand inwerken. Neem
gerust contact op met mij.

Dan zal ik u warm maken om dit
prachtige werk te doen voor onze
parochie. Hopende op een positief
resultaat afwachtend,

Mieke Kleppers (cobrdinator) telefoon
0318 522528

Uitnodiging: NL DOET!

Wij nodigen jullie van harte uit om deel
te nemen aan een bijzonder
evenement tijdens NL Doet: het
schoonmaken en tuinieren bij de oude
begraafplaats van onze gemeenschap.
NL Doet is een nationale actie waar
vrijwilligers zich inzetten voor allerlei
projecten door heel Nederland.

Wat gaan we doen?

- Onkruid wieden

-Blad weghalen

-Grafstenen schoonmaken

-Kruis schoonmaken

-Hek schoonmaken

Neemt u zel mee: tuinhandschoenen
en eventueel gereedschap =zoals
harken en schoppen? Emmers, doeken
om mee schoon te maken zijn ook
welkom.

Waarom meedoen?

- Een gelegenheid om samen te komen
en onze gemeenschap te versterken.

- Bijdragen aan het behoud en de

verzorging van een  belangrijk
historisch stukje van onze
gemeenschap.

- Een kans om nieuwe mensen te
ontmoeten en leuke gesprekken te voer
Wanneer: zaterdag 16 maart van 8.30
tot 12.30 uur.

Waar: De Katholieke Begraafplaats,
Nieuweweg-Noord 312, Veenendaal
We horen graag of u meedoet: Laat de
locatieraad dit weten via een appje,
06-11400848.



Palmpasen komt er weer aan !

Het is bijna Palmpasen, een tijd van vreugde en viering! Om deze speciale
gelegenheid te vieren, willen we jullie van harte uitnodigen om Palmpase—n
stokken te komen maken. : g

*Datum: vrijdag 22 maart 2024

*Tijd: tussen 18:00 en 20:00 inloop
*Locatie: parochiezaal Salvatorkerk
*Voor wie: kids van alle leeftijden, samen
met je ouders/verzorgers

Maak je eigen Palmpasen stok te maken, een prachtige traditie die al
eeuwenlang wordt gevierd. We zullen zorgen voor diverse materialen die
nodig zijn, De stokken neem je zelf mee, heb je leuke versieringen, neem
ze gerust mee. Wij zorgen ook voor crépepapier, versieringen en uiteraard
de broodhaantjes.

Zou je een appje willen sturen als je komt, dan weten wij hoeveel kids wij
kunnen verwachten.? 06-11400848

We kijken ernaar uit om samen met jullie deze prachtige traditie te vieren en
er een onvergetelijke ervaring van te maken!

Met warme groeten, Kornelia en Krista

Wil je weten wat de betekenis is van de versiering van de Palmpasen
stokken? Neem dan een kijkje op onze website
www.salvatorkerkveenendaal.nl

Vanavond meepraten over Synodale proces?

Dat kan vanavond in Bennekom (Heelsumseweg 1). Dit is de laatste kans
om input te leveren. Het adres is Heelsumsweg 1 en de bijeenkomst begint
om 19.30 uur met een inleiding door Laetitia van der Lans, theologe en
communicatiedeskundige.

Alle uitgebreide informatie over deze avond vindt u op onze website
www.salvatorkerkveenendaal.nl

Nieuw op te starten kindercatechese in de parochie

In het kader van een mogelijk nieuw op te starten kindercatechese-initiatief in
de parochie zouden wij graag de volgende berichten onder de aandacht van de
parochianen willen brengen:

Avond over geloofsopvoeding

Een avond rondom geloofsopvoeding wordt gehouden op 13 maart, om 20.00
uur, in de pastorie van de OLV ten Hemelopneming kerk, Dorpsstraat 1 in
Renkum. Graag nodigen we ouders, vrijwilligers en geinteresseerden in het
kinder- en jongerenwerk in de parochie uit voor een avond waar we elkaars
ervaringen en inzichten kunnen delen. Hierna geven we graag het woord aan
Harm Ruiter van Koemi (van de musicals "Emmaus” en "Wie is mijn naaste?").
Hij heeft heel veel ervaring op het gebied van geloofsopvoeding, en kan ons
heel concreet vertellen welke programma’s en initiatieven er zijn.

'Koemi-musical Emmaus met 50% Imrtingl

De Heilige Titus Brandsmaparochie wil voor deze musical graag iedereen,

parochiaan of niet, uitnodigen die woont binnen het grondgebied van de Heilige
Titus Brandsma-parochie (Bennekom, Ede, Lunteren, Doorwerth, Oosterbeek,
Renkum, Heelsum, Rhenen, Veenendaal, en Wageningen).

De musical Emmaus wordt gespeeld op zaterdag 23 maart brengt het verhaal
van de Emmaisgangers als een sprankelende familiemusical op de planken, in

‘Wageningen Bergstraat 17. Tijd 14.00 uur.

Zelf meedoen in een musical?

Kom naar de musical “Wie is mijn naaste?" Op zaterdag 20 april komt Koemi
weer terug naar de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

Kinderen die het leuk vinden om een keer mee te spelen in een musical krijgen
daarvoor de gelegenheid in de musical “Wie is mijn naaste?”. Samen met de
spelers van Koemi studeren zij gedurende deze zaterdag hun rol in, en 's
middags kunnen de familieleden en overige geinteresseerden komen kijken
naar de uitvoering.

Wil je je opgeven, aanmelden of meehelpen? Kijk dan op de website voor meer
informatie https://pztb.nl/nieuws/1484-musicals-koemi



Stille Omgang

leder jaar wordt in Amsterdam de Stille Omgang gehouden, een
stille voettocht van gebed door het oude centrum van nachtelijk

Amsterdam, ter herinnering aan het Mirakel van Amsterdam, langs

de route van de middeleeuwse processie.

Dit jaar wordt de Stille Omgang
gehouden op zaterdagavond 16
maart 2024. Ook het
Aartsbisdom Utrecht doet mee:
om 2000 wuur is er een
Eucharistieviering in de St
Micolaaskerk in Amsterdam
(vlakbij het Centraal Station)
met kardinaal Eijk, aansluitend
lopen we de Stille Omgang, die
ongeveer een uur duurt.

Speciaal voor jongeren
Speciaal voor de jongeren
begint de avond met een
voorprogramma in de bekende
Papegaai-kerk aan de
Kalverstraat 58. Pastor Paulus
Tilma en pastoor Henri ten
Have organiseren daar om
16.30 uur een korte lezing over
de Stille Omgang en een
inleiding over bidden in stilte.

Lezing Stille Omgang

Op zaterdag 2 maart 20.00 uur, in
de Verrijzeniszaal van de Joh. de
Doperkerk Wageningen wordt een
Lezing gegeven over de Stille
Omgang. Aanmelden kan bij
a.smeekes@gmail.com O.V.V.
‘Lezing Stille Omgang’.

Alle informatie over de Stille

Omgang kunt u vinden op
www.pztb.nl
Met ingang van zondag 7 juli 2024

zal de viering op zondag in de
Salvatorkerk een kwartier eerder

beginnen, dus om 10:00 uur.
Op deze manier is er meer

eenheid in onze Heilige Titus

Brandsmaparochie.

Vier Nu

Wat heeft Aswoensdag te maken met
Pasen? Wat is de Veertigdagentijd
eigenlijk en wanneer en wat vieren we
met Palmpasen? De  website
www.vier.nu geeft antwoord op al deze
vragen en meer. Bij het begin van de
Veertigdagentijd is op www.vier.nu
allerlei achtergrondinformatie over
Pasen beschikbaar gemaakt.
Belangrijk is de oproep om Pasen mee
te vieren in de eigen parochie.

Missionaire parochiedag
Op 6 april 2024 wordt in Veenendaal
de derde conferentie Missionaire
Parochie gehouden, met als thema
“Wolg Mij". Ma twee succesvolle en
bemoedigende conferenties, is er
opnieuw een gelegenheid om bijeen
te komen voor een dag van inspiratie
en ontmoeting. Het pastoraal team en
het parochiebestuur en nog vele
andere parochianen (uit Veenendaal)
gaan mee. Opgeven kan via

missionair@pztb.nl . Meer informatie
vindt u https://missionaireparochie.nl/

Vieringen Rooster

Zon 3 maart 10.15 uur
Communieviering Hans Lucassen
Willibrordcantorij

Er is kindernevendienst

Zon 10 maart 10.15 uur
Communieviering Henk Koop
Cantor met organist

Agenda
2e za 9.00 u Klusochtend
3e zo 12.00 u Omgekeerd Huisbezoek
1e Dins 19.15 u Rozenkransgebed
4eDins 17.15 u Gezamenlijke maaltijd
Elke woe 20.00 u repeteren koor Kleurrijk
* tm 24 aprii Lectio Divina
*16 maart NL Doet
*22 maart Palmpasenstok maken
*23 maart parochie musical
* 6 april Missionaire Parochiedag
Mailadressen en telefoonnummers
Locatieraad: Iv@pztb.nl
06 51318073.
Pastoraatsgroep: pgv@pztb.ni
06 21840 419

Secretariaat: veenendaal@pztb.nl

Telefoon: (0318) 512218
Spoed/uitvaart: (06) 51639884
Redactie:

schakelredactie.veenendaal@live.nl
Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag
12 maart tot 12.00 uur.



