Veel kerkgangers bij Kom & Zie-viering

Afgelopen zondag hebben we met 238 mensen de Kom&ZieViering op
Palmpasen gevierd. Nadat de palmtakjes gezegend waren werd er in
processie door de kerk gelopen, 31 Kinderen gingen daarna naar de
kinderwoorddienst en kwamen voor de consecratie weer in de kerk
zitten. Op zondag wordt er niet gevast, dus er kon genoten worden van
het heerlijke buffet. Met dank aan alle mensen die deze viering mogelijk
gemaakt hebben.

De volgende Kom&ZieViering is op zondag 12 mei met als voorganger
mediapriester Roderick Vonhogen en koor Kleurrijk.s.

Alles wat u moet weten (rondom) Pasen

Dinsdag 26 maart is er om 19.00 uur een Boeteviering.

De viering van Witte Donderdag (28 maart) begint om 19.00 uur. U mag fruit
meenemen voor de Paasmandjes die de Liduinagroep na afloop van de viering
zal maken. Op Goede Vrijdag (29 maart) wordt in de kerk om 15.00 uur de
Kruisweg gelopen (ook interessant voor kinderen!) en om 19.30 uur diezelfde
dag is er een kruisverheffing met bloemenhulde (u mag bloemen meenemen
als u dat wilt). - Op het hoogfeest van Pasen bent u op Stille Zaterdag (30
maart) welkom voor de Paaswake om 22.00 uur en voor de viering om 10.15
uur op Eerste Paasdag. Na afloop van laatstgenoemde viering is er voor de
kinderen paaseieren zoeken in de kerktuin.

Jaarlijkse Chrismamis

Woensdagavond 27 maart is de jaarlijkse Chrismamis in de OL. Vrouwekerk
in Apeldoorn. Deze vindt plaats in de Hoofdstraat 18 om 19.00 uur. De
Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. In zijn uithodiging voor de
Chrismamis schrijft kardinaal Eijk dan ook: “Het is een hoogtepunt in het
kerkelijk jaar, mede omdat wij dan met vertegenwoordigers van al onze
parochies en locaties bijeen zijn rond Christus, onze Heer. ledereen is bij deze
viering welkom.” In deze mis wordt de olie voor de zieken en
geloofsleerlingen, alsook het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de
priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren gezegend.

Titus Leerhuis: Mystiek

Op zaterdag 6 april 2024, van 13.00 tot 15:30, komt Kick Bras in de
Verrijzeniszaal in Wageningen (Bergstraat 17) spreken over het thema
innerlijke verstilling. Een dag over mystiek, met Kick Bras, georganiseerd door
vereniging Meditatie vanuit de Christelijke Traditie en Titus Leerhuis. Bras zal
ingaan op de geschiedenis en praktijk van de christelijke meditatie aan de
hand van levens van woestijnvaders en geestelijken zoals Johannes van het
Kruis en Teresa van Avila. Toegang is gratis.



Op 6 april 2024 wordt in Veenendaal
de derde conferentie Missionaire
Parochie gehouden, met als thema
“Volg Mij”. Na twee succesvolle en
bemoedigende conferenties,
ophieuw een gelegenheid om bijeen
te komen voor een dag van inspiratie
en ontmoeting. Het pastoraal team en
het parochiebestuur en nog vele
andere parochianen (uit Veenendaal)
gaan mee. Opgeven kan via
missionair@pztb.nl . Meer informatie
vindt u https://missionaireparochie.nl/
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De bestelde huispaaskaarsen worden
tijldens de paaswake gewijd.

Na de viering op 1e paasdag kunnen
ze, tegen contante betaling, worden
afgehaald op het secretariaat.

Met ingang van zondag 7 juli 2024 zal
de viering op zondag in de
Salvatorkerk een kwartier eerder
beginnen, dus om 10:00 uur. Op deze
manier is er meer eenheid in onze
Heilige Titus Brandsmaparochie.

Voor alle vieringen in de Goede
Week en Pasen zie
www.salvatorkerkveenendaal.nl

Zon 7 april 10.15 uur
Eucharistie Mauricio Meneses
Koor: Laudate Dominum

Er is Kindernevendienst

Agenda

2e za 9.00 u Klusochtend

3e zo 12.00 u Omgekeerd Huisbezoek
1e Dins 19.15 u Rozenkransgebed

3e Dins 19.30 uur Euch. aanbidding
4eDins 17.15 u Gezamenlijke maaltijd
Elke woe 20.00 u repeteren koor Kleurrijk

* 6 april Missionaire Parochiedag

Zelf meedoen in een musical van
Koemi? Dat kan in de musical “Wie
is mijn naaste?” Datum: Zaterdag 20
april, van 9.30 — 16.30 uur in
Wageningen, Bergstraat 17. Op
23 maart was Koemi al in onze
parochie met de musical “Emmaus”,
een heel mooie musical over de
Emmausgangers, die jong en oud
geraakt heeft! Op 20 april komt

Op 16 maart is een groepje vanuit Wageningen afgereisd naar Amsterdam
voor deelname aan de Stille Omgang. Deze jaarlijkse tocht door
Amsterdam werd voorafgegaan met een Eucharistie in de goedgevulde St.
Nicolaasbasiliek.

6 april Titus Leerhuis
20 april Meedoe Musical

Mailadressen en telefoonnummers
Locatieraad: Irv@pztb.nl

06 51318073.
Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl

06 21840 419

Koemi weer terug en kun je Secretariaat: veenendaal@pztb.nl
meedoen.. Opgeven kan via  lelefoon: (0318) 512218
Wageningen@pztb.nl Spoed/uitvaart: (06) 51639884
Zelf menemen: een lunchpakketje.

Redactie:

schakelredactie.veenendaal@live.nl
Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag
9 april tot 12.00 uur.



