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Nieuwsbrief Salvatorkerk  

21 januari 2025 
R.K. Salvatorkerk Veenendaal Adriaen van Ostadelaan 54 3904 TL Veenendaal  

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-11.30 

Locatieraad: lrv@pztb.nl 06 51318073  Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl 06 3617 9785 
Spoed/uitvaart: (06) 51639884 Redactie: schakelredactie.veenendaal@live.nl  

Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag 3 februari tot 12.00 uur 

Agenda 
28 januari 
8 februari 
25 februari 
18 februari 
8 maart 

Start huwelijkscursus  
Conferentie 
Doopvoorbereiding 
Titus Leerhuis 
Titus Doet! 

e.bangma@aartsbisdom.nl  
missionair@pztb.nl  
mgbolscher@hotmail.com  
joostijss@gmail.com  
lrv@pztb.nl  

Terugkerende activiteiten 
Iedere dag 7.00 u 
 
2e za 9.00 u  
3e zo 12.00 u  
1e Dins 19.15 u  
3e Dins 19.30 u  
4e Dins 17.15 u  

Holy Hour m.u.v. vrijdag en de 3e dinsdag 
(11-27 februari) 
Klusochtend   
Omgekeerd Huisbezoek  
Rozenkransgebed  
Stille aanbidding  
Gezamenlijke maaltijd  

Zie uitgebreide informatie over deze activiteiten op www.salvatorkerkveenendaal.nl 

Vieringen 
Zo 26 jan 
Zo 2 feb 

10.00 uur Eucharistie  
10.00 uur Eucharistie 

Erik Rozeman 
Mauricio Meneses 

Willibrordcantorij ☺                           
Kleurrijk ☺     

☺ = er is tijdens de viering kindernevendienst 

 

mailto:e.bangma@aartsbisdom.nl
mailto:missionair@pztb.nl
mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:joostijss@gmail.com
mailto:lrv@pztb.nl
http://www.salvatorkerkveenendaal.nl/
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Doopvoorbereiding 
Op dinsdag 25 februari is de doopvoorbereiding in Wageningen, Bergstraat 17. 
Doopouders kunnen  zich opgeven een mail te  sturen naar Marian Bolscher via 
mgbolscher@hotmail.com De eerste avond  maken we kennis met elkaar, komt de motivatie om je 
kind te laten dopen aan de orde evenals de dooprituelen. En we bespreken waar en wanneer de 
doop zal plaatsvinden. 

 

Week van Gebed 

 

Cursus Huwelijksvoorbereiding 
Deze reeks voorbereidingsbijeenkomsten start op 28 januari in Ede en is bedoeld voor mensen die 
willen gaan trouwen. Het gaat over de voorbereiding voor alle dagen na je huwelijksdag, de 
voorbereiding op je huwelijk, het verbond dat je samen voor je hele leven aangaat. De cursus wordt 
begeleid door Elise Bangma-Mertens, haar man Remco Bangma en een priester uit de H. Titus 
Brandsma parochie.  Meer informatie kun je hier vinden.  

 

Holy Hour maand februari 
 

 

Oproep bezorging  

De Week van Gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen 
christenen samen bidden. Deze is gisteren (maandag) gestart met een gebedsviering door de 
Sionskerk en de Salvatorkerk. Door tijdens deze week samen, gelovigen uit verschillende kerken, te 
bidden, ervaren we dat wij verbonden zijn, met God en met elkaar. Dit jaar worden wij uitgenodigd 
ons te verdiepen in de geloofsbelijdenis van Nicea en in de woorden die Martha tegen Jezus 
spreekt, voorafgaand aan de opstanding van haar broer, Lazarus. Deze week zijn er in de volgende 
kerken nog gebedsvieringen waar u van harte voor wordt uitgenodigd. De aanvang is 19.30 uur. Na 
de viering is er een kopje koffie of thee en de gelegenheid 
om van gedachten te wisselen over het onderwerp: Ja, ik 
geloof. Di. 21 jan. Bethelkerk (Spanjaardsgoed 7) 
Wo. 22 jan. Westerkerk (Goudvink 2) 
Do. 23 jan. Petrakerk (Kerkewijk 135) 
Vrij 24 jan. Pniëlkerk (Ghandistraat 2) 
Za 25 jan.  Julianakerk (Pr. Bernardlaan 26)   

Voor het dagelijkse Holy Hour (aanbidding) zijn de data voor februari bekend. Van 11 tot en met 27 
februari is er Holy Hour tussen 7.00-8.00 uur.  Op de vrijdagen is er geen Holy Hour. 

Voor de wijken Molenbrug en/of Duivenwal. Het gaat om in totaal 14 adressen. Kunt u helpen? 
veenendaal@pztb.nl. Voor de Kerkbalansbrieven zijn we ook nog op zoek naar extrabezorgers. 

https://pztb.nl/nieuws/1576-huwelijksvoorbereiding
mailto:veenendaal@pztb.nl
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Kom & Zie viering 
 

Hij is er weer: de Kom & Zie viering! Zondag 2 februari is de eerste Kom & Zie van dit jaar, en op die 
dag is ook het feest van Maria Lichtmis. Zoals gebruikelijk sluiten we deze viering met een lekker 
buffet af waar er gelegenheid is om met elkaar te praten of kennis te maken. Samen eten verbindt 
en bevordert de gesprekken. Een aantal parochianen bakt altijd heerlijke taarten en maakt allerlei 
hapjes. Mogen we weer op u rekenen? En bij deze Kom&Zie viering volgen we de oude traditie om 
op Maria Lichtmis pannenkoeken te eten: mocht u iets willen meenemen om te delen, genieten deze 
keer de pannenkoeken de voorkeur. Stroop en poedersuiker zijn aanwezig. 
Wilt u meer over het feest van Maria Lichtmis weten en waarom er pannenkoeken worden gegeten? 
Lees hieronder verder… 
Kom & Zie vieringen zijn speciale vieringen voor nieuwkomers, jongeren en mensen die (opnieuw) 
kennis willen maken met de katholieke kerk. Op een laagdrempelige manier maak je kennis met de 
katholieke liturgie en na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten of om je vragen te stellen. 

 

Maria Lichtmis – na afloop pannenkoeken 
 
 

Maria Lichtmis herinnert ons aan het verhaal van de 
Opdracht des Heren, dat is wanneer Jezus, veertig dagen 
na zijn geboorte in de Tempel van Jeruzalem aan God werd 
opgedragen. Dit kunnen we in het Evangelie volgens Lucas 
lezen: ”En toen de tijd was gekomen voor hun reiniging 
volgens de Wet van Moses, brachten ze Hem naar 
Jerusalem, om Hem op te dragen aan de Heer, zoals er 
geschreven staat in de Wet des Heren (Lucas 2, 22-23). Het 
centrale thema is de openbaring van Christus als 'het Licht 
dat voor alle volkeren straalt'. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. 
Dat is de reden dat Maria Lichtmis op 2 februari wordt gevierd: veertig dagen na de kerstnacht. 
Vanaf de 10de/11de eeuw wijdde men met Maria-Lichtmis kaarsen. Gelovigen kregen kaarsen mee 
naar huis om hen te behoeden voor onheil. 
En de pannenkoeken?  
Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag pannenkoeken gebakken. De vorm en kleur van 
de pannenkoeken worden gezien als een verwijzing naar de zon en het licht. De traditie zegt dat wie 
met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben. 
Die culinaire folklore vind je terug in een oude spreuk: Op Lichtmis is er geen vrouwken zo arm, of 
zij maakt haar panneken warm. 

 

Winnares prijsvraag kerstdorp 
 

De winnares van de prijsvraag die over het kerstdorp ging is Anuschka Smeekes uit Wageningen. 
Afgelopen zaterdag nam Anuschka de prijs in ontvangst van pastor Erik Rozeman. 
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Conferentie missionaire parochie  
 

Graag willen we weer met velen naar de conferentie Missionaire Parochie gaan op zaterdag  
8 februari. We doen er nieuwe ideeën op, over hoe we missionair kunnen zijn in onze eigen 
parochie en locaties. Dit is voor iedere parochiaan. Het pastoraal team nodigt u van harte uit. Gaat 
u ook mee? Heel graag! Geeft u zich dan gauw op via missionair@pztb.nl. Meer informatie over de 
conferentie vindt u op www.missionaireparochie.nl.  
Praktische informatie: 
Wanneer? Zaterdag 8 februari 2025, van 9.30 uur tot 17.00 uur. 
Waar? Evenementen locatie 'De Basiliek', Wiltonstraat 56, Veenendaal 
Kosten? € 50 p.p.; t/m 30 jaar €45 p.p. (inclusief koffie, thee, lunch) 
Voor groepen speciale tarieven! 
Aanmelden? Via missionair@pztb.nl. De parochie betaalt de helft van het ticket. 

 

Kerk extra open op vierde zaterdag van de maand 
 

Je bent welkom in onze Salvatorkerk op zaterdag 25 januari van 10 tot 12 uur. Er is gelegenheid 
voor stil gebed, een kaarsje opsteken of er gewoon even zijn. Je kunt ook alleen een kopje koffie of 
thee komen drinken en er is eventueel een luisterend oor. Dit geldt voor alle vierde zaterdagen van 
de maand. 

 
 

Titus Leerhuis 
 

Op dinsdag 18 februari bent u weer welkom bij een avond van het Titus 
Leerhuis. Jan Maasen houdt een lezing met als titel: Wanneer hebben wij 
u dan gezien? Over diaconie en de werken van barmhartigheid door de 
eeuwen heen.  
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage in het mandje bij de uitgang 
van de zaal wordt op prijs gesteld. Graag aanmelden bij Joost 
IJsselmuiden: joostijss@gmail.com Meer informatie: klik hier.  
Adres: Bennekom, Heelsumseweg 1  

 

Titus Doet! 8 maart: doet u mee? 
Op zaterdag 8 maart organiseren we van 8.30 uur tot 12.00 uur Titus Doet! voor de grote 
schoonmaak. Zet u deze datum alvast in uw agenda? 

 

 
Parochiekoor Laudate Dominum 10 jaar 
 

Op 26 januari 2025 viert ons parochiekoor Laudate Dominum haar 10-jarig bestaan met 
een eucharistieviering waarin zij de plechtige en evenzo feestelijke Krönungsmesse van W.A. 
Mozart zal uitvoeren. Locatie: Wageningen, Bergstraat 17. Tijd: 10.00 uur. Meer informatie vindt u 
hier.  

 

http://www.missionaireparochie.nl/
mailto:missionair@pztb.nl
mailto:joostijss@gmail.com
https://www.titusb.nl/nieuws/1590-leerhuis-diaconie
https://www.titusb.nl/nieuws/1581-jubileum-laudate-dominum

