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Nieuwsbrief Salvatorkerk  

 18 maart 2025 
R.K. Salvatorkerk Veenendaal Adriaen van Ostadelaan 54 3904 TL Veenendaal  

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 u 

Locatieraad: lrv@pztb.nl 06 51318073  Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl 06 3617 9785 
Spoed/uitvaart: (06) 51639884 Redactie: schakelredactie.veenendaal@live.nl  

Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag  1 april tot 12.00 uur 

Agenda 
24 maart 
4 april 
22 april 

Titus Leerhuis 
Kathokids 
Concert Wheeler Bennekom 

joostijss@gmail.com 
krista@xs4all.nl  
 

Terugkerende activiteiten 
Iedere dag 7.00 u 
 
2e za 9.00 u  
3e zo 12.00 u  
1e Dins 19.15 u  
3e Dins 19.30 u  
4e Dins 17.15 u 
4e zat 10.00 u   

Holy Hour m.u.v. vrijdag en de 3e dinsdag 
(geen Holy Hour van 17-20 maart) 
Klusochtend   
Omgekeerd Huisbezoek  
Rozenkransgebed  
Stille aanbidding (tijdelijk niet in februari en maart) 
Gezamenlijke maaltijd  
Kerk open voor stilte en gebed 

Zie uitgebreide informatie over deze activiteiten op www.salvatorkerkveenendaal.nl 

Vieringen 
Zo 23 maart 
Zo 30 maart 

10.00 uur Eucharistieviering☺ 
11.00 uur Eucharistieviering 

Roderick Vonhögen 
Titusviering 

Willibrord cantorij 
Bennekom     

☺ = er is tijdens de viering kindernevendienst 

 

mailto:joostijss@gmail.com
mailto:krista@xs4all.nl
http://www.salvatorkerkveenendaal.nl/
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Kom & Zie-viering aankomende zondag! 

 

Chrismamis Apeldoorn 
Onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, nodigt iedereen van harte uit voor 
de jaarlijkse Chrismamis te Apeldoorn die dit jaar op woensdag 16 
april in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn gevierd zal worden. 
De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Het is een 
hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en 
locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze 
Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken 
alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma 
gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel 
en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun 
wijdingsbeloften. 16 april 2024, 19:00 uur, Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, Apeldoorn  

 

Kathokids: sleutels van het koninkrijk 
We gaan op zoek naar de betekenis van de sleutel. Kom je ook op 
vrijdagavond 4 april van 18.30 tot 20.00uur, in de parochiezaal van 
de kerk? 
Op veler verzoek gaan we deze keer een sleutelhanger met pixels 
maken. Laat je even weten of je komt, ivm de aan te schaffen 
materialen? Ingrid en Krista krista@xs4all.nl 

 

Vooraankondiging Romayne Wheeler 
Romayne Wheeler pianist/componist geeft op dinsdag 22 april 2025 een concert in Bennekom, 
Maria Virgo Reginakerk aan de Heelsumseweg 1. Alle opbrengst is bestemd voor de inheemse 
bevolking van Mexico: de Tarahumara/Rarámuri Indiaanse bevolking waarbinnen Romayne al 
zoveel jaren woont. Het concert begint om 20.00 uur (kerk open: 19.20 uur). 
Entree: gratis (er is een collecte). Voor meer informatie: www.musicmakingadifference.com  

 

Titusviering in Bennekom 
Op 30 maart is onze kerk dicht in verband met de Titusviering deze zondag in Bennekom. U bent 
daar allen van harte welkom. De viering begint om 11.00 uur. Het is een mooie gelegenheid om 
andere parochianen te ontmoeten. Een Titusviering is altijd op de vijfde zondag van de maand, dan 
vieren we gezamenlijk als één parochie de mis.  

Zondag 23 maart is er weer een Kom  & Zie-viering in onze kerk. Een mooie gelegenheid om 
iemand mee te nemen. Mediapriester Roderick Vonhögen zal voorgaan. Gastvrijheid hebben we 
hoog in het vaandel staan. Je wordt uitgenodigd om wat mee te nemen, zoet of hartig, om na de 
viering met elkaar te delen. In een Kom & Zie-viering is er ook speciale aandacht voor de kinderen. 
We hopen op een goede opkomst. Voel je welkom! 

http://www.musicmakingadifference.com/
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Vooraankondiging Alphacursus 

Dit najaar zal de alphacursus afwisselend gehouden worden in 
Wageningen en Veenendaal. De Alphacursus is een 
laagdrempelige introductie tot het christelijk geloof. Het bestaat 
uit een reeks bijeenkomsten waarin deelnemers samen eten, 
luisteren naar een korte inleiding over geloofsonderwerpen 
(zoals Jezus, bidden, Gods leiding en de Bijbel) en hierover in 
kleine groepen doorpraten. De cursus is bedoeld voor mensen 
die meer willen weten over het christelijk geloof, ongeacht hun 
achtergrond of ervaring. Voor mensen die al vele jaren naar de 
kerk gaan is het een mooie gelegenheid om het geloof te verdiepen. We bevelen de cursus van 
harte bij u aan. Start maandag 15 september. Meer informatie volgt. Voor vragen of aanmelden: 
alpha@pztb.nl De gehele cursus is gratis inclusief alle maaltijden.  

 

Oproep: Doe mee aan de voetwassing  
Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Daarbij is 
er de mogelijkheid om deel te nemen aan de voetwassing. Daarom zoeken we parochianen die 
hieraan willen meedoen. Wilt u deelnemen aan deze bijzondere en betekenisvolle rite? Meld u zich 
dan aan bij Kornelia of Patricia van de Pastoraatsgroep (pgv@pztb.nl) . 

 

Titus Leerhuis: de natuur als partner 
Een herbezinning op de relatie tussen mens en natuur 
 

Van harte welkom bij het Titus Leerhuis op donderdag 24 maart. 
Verhouden we ons tot de natuur als heerser of als rentmeester?  Of 
zien wij de mens als participant? Volgens Schouten is een nieuwe 
relatie tussen mens en natuur nodig, die is gebaseerd op 
samenwerking en wederzijds respect. Daarom roept hij op tot een 
nieuwe vorm van landbouw en een andere grondhouding, waarbij 
de mens bewust samenwerkt met de natuur.  
  
Spreker: drs. Matthijs Schouten, filosoof en ecoloog, verbonden als 
natuurfilosoof aan Staatsbosbeheer. 
Locatie: Franciscuszaal, naast de Antoniuskerk, Stationsweg 112 Ede. 
Programma:  
19.45 uur: ontvangst met koffie/thee 
20.00 uur: Lezing drs. Matthijs Schouten 
21.00 uur: pauze 
21.15: gelegenheid om in gesprek te gaan met de spreker 
22.00 uur:  afsluiting 
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage in het mandje bij de uitgang van de zaal wordt op prijs 
gesteld. Voor vragen: Joost IJsselmuiden joostijss@gmail.com 

 

mailto:alpha@pztb.nl
mailto:pgv@pztb.nl
mailto:joostijss@gmail.com
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Vastenbrief kardinaal Eijk 
 

De vastenbrief van kardinaal Eijk kunt u lezen op de website van de parochie. Klik hier.  
 

In memoriam Bep Goossens 
 

Bep Goossens werd 21 juni 1933 geboren in 
Rotterdam als 3e meisje in een gezin van 5 
jongens en 5 meisjes. Ze genoot een streng 
katholieke opgevoed. Op 7 jarige leeftijd maakte 
ze de bombardementen op Rotterdam mee. Ze 
had daaraan traumatische herinnering. In de 
oorlog werden de kinderen uit het gezin uit huis 
geplaatst om aan te sterken. 
Zo kwam Bep in Oldenzaal terecht bij een drogist. 
De drogist had geen kinderen. Ze moest er als 
jong meisje lange dagen maken met zwaar 
huishoudelijk werk en werd er naar eigen zeggen 
uitgebuit. 
Omdat de treinen niet meer reden verbleef ze 
daardoor langer in Oldenzaal. Ze had heimwee 
maar ze kon niet terug. Het gezin vroeg zelfs of 
ze Bep niet konden adopteren omdat het zo’n 
vlijtig en hardwerkend meisje was. Zelf werd ze 
niet om haar mening gevraagd. 
Bep ging in Oldenzaal naar school deed daar het 
vormsel en de plechtige communie in de 
Drieëenheidskerk. Gelukkig kon ze na de oorlog 
terug naar Rotterdam. 
Ze trouwde met Koos een leraar en ze woonden 
in Beek (bij Nijmegen). Bep bleef zelfstandig 
werken als coupeuse en winkelverkoopster. 
Ze kregen twee kinderen Monique en Jacco. De 
opvoeding kwam hoofdzakelijk op haar neer 
omdat Koos zijn baan in het onderwijs niet 
lichtvaardig opvatte. Bep was streng maar 
rechtvaardig en rust, reinheid en regelmaat 
stonden hoog in het vaandel. Haar zoon Jacco 
ontmoette op zijn 20e een Zweeds meisje en trok 
naar Zweden. Vandaar dat ook haar twee 
kleinkinderen Julia en Anton in Zweden wonen. 
Het was verdrietig dat haar familie zo ver weg 
woonde, maar ze onderhielden een goede band 
en er werd veel geappt. Kort voor haar overlijden 
heeft Bep haar achterkleinkind Luka nog mogen 
zien. 
 

In Nijmegen runde Bep een eigen kledingswinkel 
“Cypresse Modehuis”. 
Nadat haar man een burn-out kreeg verhuisden 
ze naar Wespenorchis 14 in Veenendaal. 
Koos ging dementeren en zij verzorgde hem 
totdat dat thuis niet langer ging. 
In 2006 overleed hij op 69 jarige leeftijd. 
Vanaf 2008 jarenlang was Bep een trouwe 
bezoekster van het Omgekeerd huisbezoek. 
In 2009 verhuisde ze naar een nieuwe 
appartement op Wolweg 15. 
Bep was een altijd vrolijk en zeer sociaal mens. 
Ze praatte veel en graag en was zich daar zelf van 
bewust. Ze verontschuldigd zich daar vaak dan 
voor. 
Een vrouw van niet zeuren en klagen, maar van 
het leven nemen zoals het is en er de mooie 
dingen van beleven. 
Haar hobby’s waren naaien en verstellen, wat 
haar als coupeuse makkelijk afging. Ze las graag 
en zolang dat kon ging ze graag even naar het 
dorp en de markt. 
De gezondheid van Bep werd slechter. Door 
hartproblemen was ze steeds meer aan huis 
gebonden. 
Ze raakte daardoor snel vermoeid moest vaak 
rusten waardoor ze veel activiteiten moest laten 
vallen. 
Ook het Omgekeerd huisbezoek werd haar te 
veel. 
Na een zware operatie volgde een periode met 
veel pijn en zware pijnstilling. 
Op 25 februari overleed ze op 91 jarige leeftijd. 
Bep, rust in vrede 
 

 

https://pztb.nl/nieuws/1598-brief-voor-de-veertigdagentijd-2025

